ook nog een kaagschuit met gewapend volk bijgekomen. Zij
eischte, dat Rotterdam den Dordtschen uitlegger, die nu
in de Leuvehaven lag, dadelijk weer ter plaatse zou
brengen. Het scheepsvolk was opgesloten in het raadhuis
en, daar de regeering van Dordt, eerst vriendelijk doch
te vergeefs, vermaand had dit feit ongedaan te maken, moest
z1) nu wel den weg van justitie volgen, vreezende, dat haar
burgers anders in hun rechtmatige woede naar de wapens
zouden grijpen.

De lezing van Rotterdam daartegenover was, dat juist zij
de zaak zoo beleefd mogelijk behandeld had. De Dordtsche
kapitein, Cornelis Theunisz., was dadelijk ingekwartierd bij
Cornelis de Graeff, kapitein van den Rotterdamschen uit-
legger; de schipper en bootsgezellen waren eerst wel op de
gijzelkamer gebracht, doch twee dagen later, onder hand-
tasting, eveneens bij genoemden kapitein gehuisvest. Tegen
den schipper had men anders alle reden om streng op te
treden. Hij was de schuld geweest van het aanhalen van Jan
Dircxz., wiens doen en laten hij te Rotterdam bespied had
en wien hij van deze stad af gevolgd was. Ook Adriaen van
Bouckhoven had 25 Juli 1618 zijn aanhaling aan hem te
wijten gehad.

Voor Dordt was hier slechts sprake van schending van
haar stapelrecht, wart bij de ordinaris justitie thuis behoorde.
Zij erkende den prins en de Staten hierin niet als scheids-
rechters en weigerde ,,plat” met hen over deze zaak te
confereeren. Voor Rotterdam ging het om de principieele
kwestie, of westersche wijnen niet of wel stapelvrij waren.
Zij was er wel toe genegen het Dordtsche wachtschip te
ontslaan, mits tegen vrijlating van de in Dordt gevangen
gehouden schippers. Het advies van den prins om Dordt
gunstig te stemmen door den Rotterdamschen uitlegger
terug te roepen, viel echter niet in goede aarde en de Rotter-
damsche gedeputeerden verklaarden zelfs in de Staten-
vergadering van 1 Maart de voorgestelde belastingen niet te
mogen goedkeuren, eer de zaak met Dordt geschikt was.
Een commissie van vier personen uit de Staten hield in
beide steden besprekingen met de vroedschap doch overeen-
komst scheen niet bereikt te kunnen worden. De gewone
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