
richten. Op 9 Februari kwam de Fransche officier van
politie Isabel de hulp der wacht inroepen, daar eenige
Hollandsche en Fransche soldaten „désordres" pleegden.
Direct gingen twee patrouilles uit. Het is echter niet bekend,
wat er gebeurd is.

In het belang van de goede orde verbood Bonnaud het
schenken van sterken drank aan dronken soldaten en ook
na de retraite mocht er niet meer geschonken worden. De
commandanten van posten en patrouilles, die zich door de
herbergiers lieten omkoopen, zouden zwaar gestraft worden.
Toch zal er wel flink geknoeid geworden zijn. Misschien is
daarom dit verbod op Donderdag 5 Februari op verzoek
van den commandant de place Sergent ingetrokken.

Op 23 Januari begon de dag voor de raadsleden met het
afleggen van de belofte in handen der kiezers. Dezen waren
ter vergadering gekomen; uit hun naam las Abraham van
Stolk de volgende aanspraak voor:

„Burgers! Door de gelukkige omwenteling van zaken,
waardoor vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn gesteld
onder de bewaaring van de wet, en waarvan de vergaderde
burgerij al aanstonds gebruik makende, nadat de posten van
het regeeringsbestuur in hunnen schoot waren neder-
gelegt, uit hun midden heeft gekozen twaalf kiezers om te
benoemen en aan te stellen zoo vele burgers als er nodig
waren, tot waarneeming van de posten van bestuur, welke
de burgerij zelve provisioneel voor den tijd van zes weken
heeft vastgesteld. Wij zijn door de burgerij tot kiezers ver-
kozen en na de deugd tot de ordre van ons werk vastgesteld
te hebben is de keuze op u, wethouders, raaden en secre-
taris gevallen. Wij eischen dus van U in naam der burgerij,
dat gij plechtig trouw belooft aan de onvervreemdbare
regten van den mensch en dat gij Uwe opgedragen posten
eerlijk en getrouw zult vervullen".

Pieter Paulus verklaarde thans uit naam van alle raads-
leden, dat zij geenszins vrijwillig hunne posten bezet
hadden; maar uitsluitend om de stad niet aan regeeringloos-
heid ten prooi te laten. Vervolgens deden allen de belofte,
door een duidelijk „Ja" uit te spreken en trachtten thans
de kiezers over te halen tot omzetting der collegiën van
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