
N°. 17* 193 X 82 c.M. - gaaf - Hebreeuwsch opschrift.
Vertaling: En Dina ging het huis van Jacob uit. Om het

heengaan van haar, de vrouw mijner jeugd, is droef gewee-
klaag en jammergeschrei en uit mijn oogen vloeien bittere
tranen! De edele en dierbare vrouw Dina, dochter van den
weledelen heer Levie van Amsterdam (?), echtgenoote van
den weledelen heer Jacob Levie, ging het eeuwige leven in
op Donderdag en werd hier begraven op Vrijdag 17 Kislew
van het jaar 5439.

Kislew = Kisleiv = November-December.
5439 = 1679.

N°. 18. 197 x 83 c.M. - gaaf - Hebreeuwsch opschrift.
Vertaling: Hier ligt begraven de rechtvaardige en oprecht-

vrome, die zijne gemeente steeds op den rechten weg leidde
en tot vervulling van alle geboden Gods steeds gereed was.
Overleden op den lOden (of 17den) Marchesji van het jaar
5455. En om hem ween ik en ontvloeien mijne oogen tranen;
om den edelen R. Mozes, zoon van David, zoon van den
edelen gemeentebestuurder Ephraïm (?)

Zijn verdienste blijve een troost in den rouw om Zion en
Jeruzalem.

Marchesji = Cheschwan = October-November.
5455 = 1695.

N°. 19. 230 X 109 c.M. - in 5 stukken - Hebreeuwsch
opschrift.

Vertaling: Hier ligt begraven een vroom en deugdzaam
man, die zijn leven wijdde aan het oefenen van weldadig-
heid, tot steun van hen, die zich met de studie der Leer
bezighouden en van wijzen. Moge hooge eere met de andere
zijn deel zijn! De gemeentebestuurder Mozes Kos-
man, zoon van den weledelen heer gemeentebestuurder
Ephraïm, overleden op Maandag 13 Ab van het jaar 5458.

Zijn ziele zij gebonden in den bundel des eeuwigen levens.
Ab = Aw = Juli-Augustus.
5458 = 1698.
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