
Het bestuur der gewezen sociëteit „de volksvrienden"
had door de burgers Cornelis van der Hoeven, Pieter Ouwer-
kerk en Maerten de Haes een adres aan de provisioneele
representanten gezonden, waarin verzocht werd:

L de crimineele gevangenen onder handtasting te ont-
slaan. Mochten er zwarigheden gemaakt worden, dan zou-
den ook zij, die een Oranje-sociëteit wilden oprichten in
hechtenis genomen en streng gestraft moeten worden.

IL een wettig onderzoek te doen in hoeverre de justitie
zich van hare plicht hadde gekweten omtrent de zaak der
Oranje vergadering, welke aan de puy van haar huis psalmen
scheen te zingen ter eere van God, en in 't middengedeelte
maatregelen zoude hebben kunnen nemen tot verwoesting
en ondergang van het beste gedeelte der ingezetenen van
deze republiek.

III. dadelijke sluiting van de onwettig bijeenvergaderde
separatieclub der mercurialen ten getale van slechts 400
burgers.

IV. de heropening van de sociëteit der volksvrienden, die
voor en na de omwenteling rustig vergaderd had, door
dezelfde municipaliteit, die haar op eene zoo onregtvaardige
en wederregtelijke wijze had doen sluiten, zonder dat een
bewijs van misdaad uit haar notulen kon aangevoerd worden.

De representanten zonden dit adres aan het stadsbestuur
om advies. Het werd daartoe in handen gesteld van wethouder
Van Hoogstraten en de raden Hofman, Heyting en Van
Rijkevorsel.

Als men op de mededeelingen van twee bierwerkers
Johannes Kools en Ary Bellaert kan vertrouwen, dan zou er
iets waars kunnen zijn in hetgeen de burgers Van der Hoeven,
Ouwerkerk en De Haes omtrent het zanggezelschap aange-
voerd hadden. Zij vertelden, dat zij de vergaderingen van
het genootschap enkele malen bijgewoond hadden, dat zij
echter, toen zij bemerkten dat men alleen vóór psalmen zong,
maar achter couranten las en gesprekken voerde, waren
heen gegaan. Alle bierwerkers schijnen zeer oranjegezind
geweest te zijn en het is zeer goed mogelijk, dat dit verhaal
alleen gedaan is om de ontzetting uit hun post ongedaan te
maken. Beide bierwerkers werden door den baljuw over het
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