
generaal bij het provinciaal gerechtshof in Zeeland. Hij
stierf te Middelburg 29 Dec. 1888. Ook hij had het Metalen
Kruis gekregen.

De drie broeders waren in 1830 allen uitgetrokken, Louis
als vrijwilliger bij de grenadiers, Cornelis Gerardus als
kapitein-adjudant bij de Rotterdamsche schutterij en Ma-
rinus als gewoon schutter bij het mobiele batailjon, dat 20
October naar Breda toog. Kort daarop ging de laatste als
tweede-luitenant naar de artillerie over. Zie zijn levens-
bericht door F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen
II 824. en, voor verdere bijzonderheden omtrent de brief-
schrijvers, Nederland's Patriciaat 1923, blz. 427 vlg.

Diest den 15 Augustus 1831.

Lieve mama,
Ik kan mij begrijpen, dat gij benieuwd ben eens wat van

mij te verneemen en daarom wil ik dan ook, hoewel de tijd
kort is, U een en ander mededeelen. Na mijn laatste schrei-
vens uit Geel, alwaar wij den volgende dag rustdag gehouden
hebben, zijn wij na hier gemarcheerd en hier komende hoor-
de wij 's avonds reeds het geschut en kleingeweer in de
nabijheid van deze stad, later naderde het en wij dachten
niet anders dan dien avond nog op te rukken, dan de prins
van Saxe Weymar zond om een batterij van ons en meende
dan de boel wel te klaaren hetgeen ook gebeurde, onzen
overste heb ik nader vernomen had ons battaljon bij die
gelegenheid aangeboden; dan dit is niet gebeurd; den vol-
gende morgen marcheerde wij naar de routen van Hasselt,
onder weeg troffen wij dan ook den plaats waar het de vori-
gen avond zoo gerookt had; geen plaats was er haast of er
lag ransels uitgepakt, policimutsen, jacoos en al wat tot een
soldaat behoord, veel mutsen van de Vriessche schutterij en
van de tiende en elfde afdeeling belgen, ook van hunne
grenadiers; de weg was zeker een half uur ver met doode
bedekt; van onze schutterij hebben wij in het voorbijgaan
er maar vier herkend, dan belgen in allerlei gedaanten dood,
ook zeer mooije paarden zagen wij doodgeschoten liggen,
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