
DE BEIDE HUIZEN TUSSCHEN LAMSTEEG EN
MORIAANSTRAAT, HOOGSTRAAT 269 EN 271

HET oostelijke huis, van ouds „de Pelikaan" geheeten,
behoorde in de eerste helft van de 17de eeuw aan
Johan de Reus, raad in de vroedschap van Rotter-

dam en gecommitteerde raad in de Staten van Holland en
Westvriesland, later meermalen burgemeester der stad. Hij
verkocht het in 1643 (** Mei) voor ruim 12000 gulden aan
Richard Je Bourgeois.

Na verschillende overdrachten komt het in 't begin der
18de eeuw in handen van den emeritus-predikant Professor
Dr. Johannis Texelius, die het bijna een kwart-eeuw, van
1704 tot 1727, bezeten, doch waarschijnlijk niet of slechts
enkele jaren bewoond heeft.

1 Mei 1773 wordt Martinus Esbeek er eigenaar van. Deze
vraagt dadelijk vergunning aan rooimeesters om een nieuwen
gevel te mogen bouwen, wat hem toegestaan wordt. De
hierbij afgebeelde gevel dateert dus van dat jaar.

De gevel van het westelijke huis, waarin al heel lang de
firma Tekenbroek zetelt, zal ongeveer een halve eeuw ouder
zijn. Tusschen 1714 en 1733 stijgt de koopsom met 2000
gulden, van 7500 op 9500 gulden, wat wel aan een ver-
bouwing toe te schrijven zal zijn. Ook de ten westen be-
lendende huizen, die voor de viaduct moesten worden
afgebroken, dateerden vrijwel uit denzelfden tijd.

Dit huis is van oudsher apothekershuis en dus waar-
schijnlijk ook apotheek geweest. In 1643 woont er reeds de
apotheker Cornelis Panser in; 2 Maart 1714 koopt de apo-
theker Arnoldus van de Wael het en 9 Mei 1733 wordt de
bekende apotheker Wouter van Lis *) er eigenaar van. De
naam van het huis „de Vijsel" is hiermede volkomen in
overeenstemming.

1) Zie Catalogus Museum van Oudheden nr. 767.
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OUDE HUIZEN BOTERSLOOT 122, 124 EN 126.




