
vrouwe Jacoba in den jaere 1426 van capiteyn Willem Nagel
met syn rovers ende quaet volck.

Op den heuvel staet nu een schoone kerck ende aen de
suytsyde van den heuvel is noch een vervallen swaeren toren
overigh, het toont van verren noch schoon en verheven in
het aensien, het heeft een schoon welbetimmert dorp noort-
oost aen gelegen rontsom met seer schoone weylanden."

De parochie Rotte of Hillegersberg was tamelijk uitgebreid.
Deze kerk moet de moederkerk geweest zijn van de parochies
Bleiswijc, Zevenhuizen, Cralingen en Rotterdam, die alle iri
de 12de of 13de eeuw van Hillegersberg zijn afgescheiden*).
Tot het kerspel Hillegersberg behoorde mede de kapel van
het slot Wena, gewijd aan St. Sebastianus en de St. Lazarus
kapel aan de westzijde van de Schie 2).

Voor het eerst wordt onze kerk aangetroffen in de op-
gave der opbrengst van de verschillende termijnen van ver-
schuldigde tienden ten behoeve van het Heilige land geheven.
Een oorkonde, die zeker vermeldenswaard is, is die van
29 September 1325, waarbij Geraerdt, pastoor der parochie
te Hillegartsberghe en Didderick Buekel uter Nesse ver-
klaren als uitvoerders van het testament van Hr. Jan van
Meerlijn in leven „persoenre" te Ouderschije, een overeen-
komst te zijn aangegaan omtrent het door dezen nagelaten
land, in dier voege, dat degene, die dit land gebruikt, zal
betalen 40 schellingen aan het altaar, dat Heer Jan zelf heeft
gesticht en 10 schellingen aan den „persoenre" van Schie,
benevens jaarlijks een pond aan Heer Gerard van den Berge,
doch na diens dood 10 schellingen aan den pastoor der
parochie ten Berghe, om in beide kerken missen te lezen
ter nagedachtenis van Heer Jan; de overige inkomsten van
dit land zouden komen aan de kapel, die Diederick Buekel
beloofd had te stichten in de kerk te Schie.

12 Mei 1383 verklaarde Henricus van den Rijn, abt van
„Sint Pouwels" te Utrecht in leen te hebben gegeven
aan Franck van Ghistel zijn tiende, gelegen tusschen Scar-

1) Uitgezonderd de kapel s.s. Septem Dormientes op het Roodezand,
die altijd tot het kerspel Hillegersberg is blijven behooren, vond de afscheiding
van de parochie Rotterdam plaats tusschen 1298-1506.

2) Verg. J. A. A. Rogier.
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