In 1612 werd met Jan van Trier, klokkengieter te ,,Nim-
wegen’’ overeengekomen, om de groote klok, die gebarsten
was, op het kerkhof te hergieten; het gewicht mocht echter
niet lichter, wel zwaarder dan 2845 pond worden.

Het uurwerk, dat beslist de moeite waard is om te wor-
den bezichtigd, werd in 1594 aangekocht bij den Goudschen
uurwerkmaker Huich Claesz. Hopcoper, terwijl het oude,
omstreeks 1585 vervaardigd door Jan Gerrits ter Goude,

evenals de kleinste klok, den 20en October van dat jaar -

door het dorp Kethel werd overgenomen. Men leest er de
volgende woorden op: ,,De heer Mr. Claudius Johs Steen-
lack, schout, de heer Jacob van Rooye, secretaris, Pieter van
Straten en Cornelis Jansz Vollebregt, kerkmeesteren.”

In 1909 werden beide klokken versmolten blijkens een
opschrift, dat luidt: ,,In het jaar 1909 waren te Hillegersberg
Jhr. V. H. de Villeneuve, Burgemeester, L. v. d. Kloot en
C. J. Oosthoek, wethouders, A. Algie, secretaris, gegoten
door Gebrs. van Bergen te Midwolda”. Beide klokken
dragen de inscriptie: ,,ter gedachtenis aan _]acoba Machtllda
Vermaas geb. van Heyningen van haren <chtgenoot 1909”.

De oude klokkenstoel met de 1ngesneden jaartallen 1745 en
1794 heeft plaats moeten maken voor een ijzeren constructie.

Vermeldenswaard is stellig nog een door Kindt vervaar-
digd gedicht, geschilderd op een zwart bord, hangende
tegen de zuidzijde van den toren. Men leest daarop het vol-
gende:

Matth. 5 : 3-10
Wien ’t lust te weten of zijn hoop der zaligheid
op vaste zuilen rust, vindt hier het regh bescheid.

, Welzalig zijn” dus laat zich Jezus hooren,
de armgeestigen, hun is van God beschoren
Een rijkstroom, die van hemelstralen gloeit;
Welzalig, die hun zonden hier beschreijen
God z %hen aan zijn troostbron zelf geleijen
Die eindeloos van blijdschap overvloeit,
Welzalig zijn, die, zacht van aard en zeden,
Door hun geduld op slang en adders treden,
Het aardrijk is hun zalig erfbewijs.
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