
1819 Johann Christian Gottlieb Lichtenauer *) tussen orgelbouwers,
vergulders, behangers, hoftrompetters, slagers en andere hand-
werkslieden. Zelf noemde hij zich commissionnair en had hij een
kleine expeditiezaak, zodat hij wel ingeschakeld zal zijn geweest
in de passieve transitohandel tussen Hamburg en het Rijnland.
Hij huwde op 26 november 1802 in de Marktkerk Johanne Marie
Eleonore Gröne, dochter van Altermann Friedrich Christian
Gröne van het slagersgilde, een middelgrote slager van een 25
ossen per jaar, die met zijn gezin de grote vleeshal op de Altstadter
Markt bewoonde en bij zijn dood op 15 februari 1837 de laatste
drager van de driekantige steek in Hannover was. Het echtpaar
Lichtenauer woonde in het akelig smalle straatje, Knappenort,
eveneens in het centrum van de oude stad. Doch men was van
„stand". Op personen „niedriger Herkunft" moet men niet
neerzien, als zij zich goed gedragen. Voor parvenu's haalt men de
neus op. Maar men was dan ook Hauseigentümer, al was de huur-
waarde van het pandje maar 158 Th. per jaar, waarvan hypotheek

1) Hij was een zoon van Johann Caspar (13 augustus 1730 tot 19
december 1796), Tischler-Amts-Meister in Hannover, waar hij op 11
april 1760, op vertoon van zijn op 17 augustus 1759 aan hem afgegeven
Taufschein, als burger werd ingeschreven. Hij huwde daar drie malen.
Johann Christian Gottlieb was het derde kind uit het laatste huwelijk
met Sophie Dorothea Marie Menking (1742-25 december 1797).

Deze Johann Caspar was geboortig uit Uffenheim in Franken, waar
zijn op 7 augustus 1731 overleden vader Johann Jacob eveneens schrijn-
werker was. Deze was gehuwd met Sophie Barbara Gackstatter (1687-
1748).

Op zijn beurt was Johann Jacob een zoon van Nicolai, die al weder
als schrijnwerker leefde in Ober-Hörit bij Königsberg, een exclave van
Saksen-Coburg in Franken.

De ligging van deze woonplaatsen maakt het waarschijnlijk, dat de
familie stamde uit het naburige plaatsje Lichtenau bij Ansbach, evenals
Uffenheim onderdeel van het markgraafschap Ansbach, met Bayreuth
tezamen geregeerd door een jongere linie van de Hohenzollerns, met
de oudere verbonden door het huwelijk van de spreekwoordelijk arme
Markgraaf met een zuster van Frederik de Grote, hetgeen hem niet
belette zich later onder diens vijanden te scharen.

Onze Johann Caspar Lichtenauer vertrok dus tijdens de zevenjarige
oorlog uit dit markgraafschap, een centrum van schrijnwerkerij, naar
het keurvorstendom Hannover, dat juist met Frederik de Grote was
verbonden.

Ik dank de gegevens over deze oudere generaties aan de onuitputtelijke
vriendelijkheid en scherpzinnigheid van de genealoog H. Mahrenholtz
te Hannover.
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