
In de decembermaand van 1955 werkte ze nog aan 20 feesten
mee, in januari ging het niet meer.

Zo ver de opsomming van wat haar leven vulde. Achter deze
activiteiten staat de persoon, en deze was even uitzonderlijk als het
vele wat ze gedaan heeft. Wie voor het eerst met haar in aanraking
kwam, verbaasde zich: kleine figuur, zachte stem, bescheiden,
eigenlijk verlegen. Wat was haar geheim, de macht, waarmee zij
een duizendkoppige menigte wist te boeien?

Eens stonden de mensen op de trappen van het Beursgebouw
opgepakt tot bij de stellage. Bereden politie deed moeite om ruimte
te maken voor de muziek, die vlak vooraan een plaats moest
vinden. Maar de paarden met hun berijders konden de mensen
niet opzij krijgen. Toen mevrouw Grimberg arriveerde, betuigde
de inspecteur zijn spijt hierover. Zij beklom haar podium, groette
lachend en vroeg of men even 8 pasjes achteruit wilde gaan om
plaats te maken voor het orkest. Toen zij tot 8 geteld had, kon de
muziek haar plaats bereiken. „Wat wij niet vermochten, hebt u
gedaan!" zei de inspecteur, toen hij haar bedankte. („De zachte
krachten zullen zeker winnen in 't eind" dichtte Henriette Roland
Holst.)

Het geheim van zoveel aan te kunnen, school in de orde die zij
op haar zaken stelde. Tevoren werd alles doordacht en voorbereid,
partijen uitgeschreven (vaak tot laat in de nacht j en klaargelegd
voor de volgende morgen, zodat alleen maar zich verplaatsen
nodig was.

Hoe overzichtelijk waren haar programma's samengesteld, toon-
hoogte, toonaard, inhoud van het lied waren zo gezet, dat de
groep fris en goed zou kunnen zingen. Hoeveel studie zat hier
achter! Zij hield de vakliteratuur bij als weinigen. Was zij met
haar man in het buitenland, dan vond zij de weg naar een muziek-
winkel, waar ze zo lang mogelijk bleef zoeken en snuffelen; daar-
door waren haar programma's zo fris, had ze een groot repertoir
en kon eentonigheid worden vermeden. Het huisarchief en de
bibliotheek werden geregeld zo bijgehouden, dat alles direct vind-
baar was.

Altijd was ze bereid te luisteren en altijd probeerde zij een ver-
zoek in te willigen. Mocht dat een conflictje met zich meebrengen,
dan bracht zij het offer.
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