
IN MEMORIAM MR. L. A. DONKER

d o o r MR. J. VAN VOLLENHOVEN

IN de vroege morgen van 4 februari 1956 overleed in het
Zuiderziekenhuis te Rotterdam mr. L. A. Donker, minister
van Justitie.

Hij werd te Almkerk geboren op 7 september 1899, hij doorliep
de H.B.S. te Gorinchem en verkreeg, na volbrenging van het
staatsexamen A aan de gemeente universiteit te Amsterdam, de
graad van doctor in de rechtswetenschappen. Daarna vestigde
hij zich in 1924 als advocaat en procureur te Rotterdam.

De politiek trok hem: hij werd in 1927 gekozen tot lid van de
gemeenteraad en had daarin zitting tot 1952, aanvankelijk als
vertegenwoordiger van de S.D.A.P., na de tweede wereldoorlog
als afgevaardigde voor de Partij van de Arbeid. En al beperkte
hij zijn politieke arbeid niet uitsluitend tot de stad van zijn in-
woning - hij was van 1931 tot 1952 lid van de Provinciale Staten
van Zuid-Holland en van 1935 tot 1952, in welk jaar hij benoemd
werd tot minister van Justitie, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal - Rotterdam behield in de eerste plaats zijn
belangstelling. Dit bleek uit de weldoordachte en kundige wijze
waarop hij zijn beschouwingen in de gemeenteraad aangaande tal
van de meest verschillende onderwerpen kenbaar maakte in een
tijd, waarin uiterst belangrijke beslissingen genomen moesten
worden, in het bizonder in de periode na de bevrijding toen alles
in het werk werd gesteld om de geteisterde stad weer te doen
herleven.

Hij stelde zich terdege op de hoogte van de problemen, die aan
hem werden voorgelegd en rustte niet voordat hij deze problemen
van alle kanten had bekeken en bestudeerd. Mr. Donker was
gehecht aan Rotterdam en bij verschillende gelegenheden heeft hij
zijn bewondering voor de energie, de stuwkracht en de werkelijk-
heidszin van deze stad en zijn bewoners te kennen gegeven. Juist
omdat deze eigenschappen zo op de voorgrond traden in zijn
eigen karakter, bleef hij zich, nadat hij de advocatuur en de ge-
meentelijke politiek vaarwel had gezegd en tot het ambt van
minister van Justitie was geroepen, verwant gevoelen aan de
wereldhaven Rotterdam.
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