
warmpjes in gezeten te hebben, maar de kortstondige opgang van
de ons interesserende tak begint toch pas met Jacobus Franciscus.
Als bij de Bataafse Omwenteling enige notabele katholieken naar
voren komen, zijn de Waps nog niet ver genoeg. Maar Jacobus
Franciscus deed zijn best: in april 1814 werd hij kapitein van de
schutterij en lid van de krijgsraad; in 1813 en 1818 nam hij zitting
in comités van liefdadigheid met een occasioneel karakter®).
Verder was hij lid van het Steigerse armbestuur, bestuurslid van
de Spaarbank, lid van de Hollandse „Maatschappij van Schone
Kunsten" en de „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Met
de bekende Carolus Blankenheym •), volgens Jan Waps autobio-
grafie een „boezemvriend" van de oudere Wap, behoorde deze
tot de weinige katholieken, die zulke milieus frequenteerden.

Wat de broodwinning aangaat: blijkens de notariële proto-
collen gingen J. F. Wap en Hendrik van der Linden op 4 februari
1809 een „Sociëteit in het effectueren van commissiën van assu-
rantiën" aan. Sindsdien wordt J. F. Wap steeds aangeduid als
„makelaar en kassier, wonende aan de Nieuwe Haven". De tijd
lijkt niet gelukkig gekozen voor zulk een bedrijf, maar volgens
de zoon ging de zaak lange tijd zeer goed. Handschriftelijke aan-
tekeningen van de Rotterdammer Rudolf Mees (1815-1899) ™) be-
vestigen dit; vooral onder de katholieken had het kantoor „een
vrij goede clientèle." In 1826 echter verspeelden de compagnons
een zeer aanzienlijk deel van de hun toevertrouwde gelden in een
loterij, volgens Jan Wap een Antwerpse, volgens Rudolf Mees
een Brusselse. In elk geval werden „Wap en Van der Linden,
kassiers aan de Nieuwe Haven", blijkens de Rolle van de Recht-
bank van Koophandel op 1 december 1826 failliet verklaard;
daarbij wordt omtrent Wap meegedeeld, dat hij „clandestin de
stad verlaten" heeft **). Daarmee was het gezin geblameerd en
- als wij de autobiografie goed verstaan - ook geruïneerd.

Jan Wap ontving een opvoeding in de geest der Verlichting op
de school van Willem Cornelis de Vletter (1771-1831), een groot
pedagoog van die dagen, te Rotterdam een der opbouwers van het
bewonderenswaardig onderwijsstelsel der Bataafse Republiek. De
Vletter, die naar de namen van zijn moeder en haar verwanten
te oordelen, van moederskant schijnt te stammen uit de Engelse
immigranten-kolonie, waaruit Robert Fruin door zijn vader is
voortgesproten, was in het burgerweeshuis opgevoed en als onder-
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