
in de jaren 1840-1842, die hij bijna levenslang positief ontkend
heeft en die dan ook tot voor enkele jaren niet met genoegzame
zekerheid kon worden geconstateerd. De tweede is de mislukte
poging om zich meester te maken van het initiatief tot stichting
van een katholiek blad te Amsterdam. Beide episoden zijn reeds
elders met genoegzame uitvoerigheid behandeld; hier mag dus
volstaan worden met een zeer beknopt resumé ^) .

Tegen 1 januari 1840 was Jan Wap aan de K.M.A. ontslagen.
Het moet wel in verstandhouding met de kroonprinselijke kabaal
geweest zijn, dat hij zich aan de drukker-uitgever van de Bossche
katholieke krant De Afoö/^rafom/éT opdrong en tot hoofdredac-
teur van dit blad werd aangesteld. In het voorjaar van 1840 ver-
huisde hij dan ook naar 's-Hertogenbosch. Zijn vestiging aldaar
staat gedateerd op 13 mei 1840. Het is - gezien zijn weduwnaars-
staat na een kinderloos gebleven huwelijk - een merkwaardig
geval, dat hij zich liet inschrijven met een bij hem inwonend kind,
genaamd Maria Louisa, volgens de aangifte „dochter van onbe-
kende ouders" en 20 juli 1833 gedoopt te Breda. In de akte, waar-
mee het gezin in november 1842 te Den Bosch werd afgeschreven,
werd echter vermeld, dat het kind gedoopt was „te Ceprano
(Romeinsche Staten)". Dit heeft veel van een mystificatie. Het
meisje draagt in het Bossche register geen achternaam, maar staat
in die van Breda, Delft, Den Haag en Deventer te boek als Maria
Louisa de Santis, geboren uit Anna de Santis uit Ceprano. Al is de
opgegeven doop in Italië er kwalijk mee te rijmen en al liggen
andere onderstellingen betreffende de relatie van Jan Wap tot
dit kind misschien meer voor de hand, ik moet bekennen bij het
vernemen van dit verrassende bericht onmiddellijk gedacht te
hebben aan de toelage, die Wap van de kroonprins moet heb-
ben genoten. Berustte deze misschien op de zorg voor dit kind?
Het bleef ook deel uitmaken van het gezin, dat zich na Waps
tweede huwelijk (gesloten 17 september 1840) vormde, verhuisde
in november 1842 met de „pleegouders" en hun inmiddels geboren
zoontje Jacobus Maria naar Den Haag en bleef het gezin trouw
tot aan Jan Waps dood. Twee jaar na dit overlijden is Maria
Louisa de Santis naar Oosterhout vertrokken, waar zij haar
intrek genomen heeft in het pension Sint Jozef. Ik acht het niet
geheel onmogelijk, dat haar leven ook in de buurt van Oosterhout
begonnen was " ) .
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