Slot en Sleutel, alles volgens bestaand model, hetwelk aan het
Gesticht op aanvrage kan worden bezigtigd, en ook aan handen
is, bij den Kistenmaker H. Kleman, op den N.Z. Achterburgwal
over het Postkantoor, die deze Kisten met de sluiting voor be-
paalden prijs levert van f 6,50.

39, Gemelden Jongeling aan de Kweekschool voor de Zee-
vaart, aan te bieden op Zaturdag, den 2 Sept. 1843, des morgens
ten 8 ure; als wanneer hij dadelijk zal worden ingenomen, mits
de voorn. Stukken en Kist, alsdan in behoorlijke orde zijn in-
geleverd; terwijl bij gebreke van een of ander, de innaam moeye-
lijkheid zou ondervinden.”

Het stuk was geadresseerd aan de heer C. Stoon, Westewagen-
straat 462 te Rotterdam.

Twee jaar later was de opleiding voltooid en kon Leendert
Christiaan zich voor Indi€ inschepen. Een brief van 2 September
1845 uit Hellevoetsluis vertelt van zijn belevenissen:

,,Gel. Ouders, Gr. Ouders, Broer en Zuster!

Ontvang deze mijne letteren in den besten welstand, zoo als
ik mij thans ook bevind. Het bevalt mij aan boord zeer goed en
alles is naar mijn zin. Nadat wij de stad verlaten hadden en vooraf
elf kanonschoten gedaan te hebben, kwamen wij des avonds van
diezelfde dag voor Nieuwersluis aan en de volgende dag zijn wij
met zestien paarden naar Helvoet getrokken... Wij hebben zeer
goed volk aan boord en de stuurlui gaan zeer goed met ons om,
Toen wij op Nieuwersluis kwamen, kreeg al het volk wijn, brood
en kaas, hetgeen wij ook gehad hebben en het eten is zeer goed.
Volgens het plan van de Kapitein en de zeeloods gaan wij morgen
in zee, daar wij nu reeds op de rede leggen. Wij met de vieren
kweekelingen hebben eene groote hut, waar wij eten, drinken,
slapen en meer andere zaken verrigten. Nu eindig ik mijne brief
in de hoop, dat gij niet bedroefd zal zijn, daar het mij aan boord
zeer goed bevalt en nu noem ik mij, na u allen vaarwel gezegd te
hebben,

Uwen altijd liefh. zoon, kleinzoon en broeder

Vaartwel! Vaartwel!” L. C. Stoon

In een tweede brief van 4 september schrijft hij o.a.: ,,Gisteren
zijn wij van Helvoet uitgezeild en bevinden ons thans tusschen
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