
OORLOG AAN DEN OORLOG

„Iets ontzettends hangt het proletariaat van Europa boven het
hoofd. Wellicht zullen als dit Manifest verschijnt, de kanonnen
dood en verderf uitbraken en zullen reeds duizenden en tiendui-
zenden door het moordend lood zijn getroffen. Met schrik en
angst, met ontzetting is het bericht vernomen dat Oostenrijk-
Hongarije den oorlog aan Servië heeft verklaard. Wat daarvan
de gevolgen zullen zijn, is niet met zekerheid te zeggen. Maar wat
wel is te zeggen dat is dat de oorlog der Balkan-staten tegen Tur-
kije nog maar kinderspel is geweest bij den oorlog, die komen zal
over Europa indien het conflict tussen Oostenrijk-Hongarije en
Servië werkelijkheid wordt. Dit conflict zal dan niet meer beteke-
nen een oorlog tussen genoemde landen, doch geheel Europa zal
in een bloedige krijg gewikkeld worden. De bondgenoten zullen
elkander bijstaan indien het conflict werkelijkheid wordt. Servië
heeft zijn bondgenoten Griekenland en Montenegro. Wellicht zal
Rusland Servië bijstaan. Dat zal bezwaarlijk worden voor Oosten-
rijk-Hongarije, zodat al heel spoedig Italië of Duitsland zich zal
interesseren voor Oostenrijk-Hongarije. Dan zullen Frankrijk en
Engeland evenmin lijdelijk blijven toezien en de helpende hand
bieden aan Servië en Rusland.

Het is daarom volstrekt niet onmogelijk dat de algemene Euro-
pese oorlog op handen is.

Wat dat zeggen wil zullen onze lezers begrijpen.
Alle jonge mannen zullen in de eerste plaats onder de wapens

worden geroepen zoals nu reeds in Oostenrijk en Servië gebeurt
evenals in Italië. Deze zullen elkander slachten op het oorlogs-
veld, zogen, voor de „eer van het vaderland". Naarmate de ge-
lederen gedund worden, die gevormd zijn door deze jonge mannen,
zullen de ouderen van huis en haard, uit hun werkkring gerukt,
naar het slagveld gezonden worden om de plaatsen in te nemen
der tienduizenden of misschien honderdduizenden gevallene jonge
mannen. In onbeschrijfelijke ellende zullen familie en huisgenoten
achterblijven. Dood en verderf zal worden gebracht over de wel-
varendste streken. Ontzettend zal er worden geleden zowel door
hen die achter blijven, als door hen die op het oorlogsveld een
ellendige en wanhopige dood sterven. Steden en dorpen zullen
worden platgebrand, vruchtbare akkers vertreden.
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