
Ontzettend zullen de gevolgen zijn. En deze ontzettende gevol-
gen zullen in hoofdzaak neerkomen op de volksklasse, op het pro-
letariaat. De heersers en tyrannen die het volk bestelen en onder-
drukken zullen zich zoveel mogelijk op een afstand houden. Onder
het werkende volk willen deze wel gaarne eens een opruiming
houden. Niet alleen zal een oorlog stoffelijk veel armoede en
ellende brengen, ook financieel zullen de volken daardoor uitge-
put worden. Voor noodzakelijke verbeteringen die moeten worden
aangebracht voor de welvaart en ontwikkeling van een volk, kan
men geen geld besteden. Maar wel worden er jaarlijks millioenen
besteed voor het militarisme. Het is waar dat in elke staat jaarlijks
1/3 van de belastingen worden geofferd aan Mars, de God van de
oorlog.

En waarvoor worden die milliarden geworpen in den muil van
den Moloch militarisme? Om de volkeren te kunnen onderdruk-
ken en deze uit te buiten. De oorlog die op heden dreigt en geheel
de beschaafde wereld zal doen opschrikken, vindt zijn oorzaak,
zegt men, hierin, dat een paar jonge Serviërs de Oostenrijkse
troonopvolger, Frans Ferdinand en zijn vrouw hebben vermoord.
De ware oorzaak zit echter dieper. De mogendheden hebben allen
zonder onderscheid landhonger. Zij willen het gebied, waarover
ze heersen, uitbreiden. En als hun het uitzetten der grenzen te
moeilijk wordt, dan grijpen ze elke gelegenheid aan om grensver-
schuivingen te doen plaats vinden."

Dit wordt dan voor het Oostenrijks-Hongaarse conflict met
Servië wat nader uitgewerkt en het Manifest vervolgt:

»>••,Een afgrijselijke slachting dreigt er uit te breken onder de vol-
ken van Europa. De geschiedenis der mensheid zal de weerga van
zo'n bloedbad niet kennen. In de meest barbaarse tijden hebben
de mensen elkander nooit zó bevochten als thans geschiedt in
onze tijd van „verlichting en beschaving".

Ztoarte^e/z te// *fe ar6ei£fer.?A:/a£sre/ro/z/ te //zö^ew. Alle middelen
zijn geoorloofd om te voorkomen dat deze afschuwelijke mensen-
slachting wordt doorgedreven. De „vredes-apostelen" die weer op
het punt staan om een internationale vredescomedie te organise-
ren, leiden het onnozele volk, dat daarop zijn hoop gevestigd
heeft, om de tuin.

Er blijft niets anders over voor het proletariaat dan om zichzelf
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