
De hoop was gewettigd dat zich ook thans nog Rotterdamse
kloosterarchivalia in België en met name in Gent zouden bevinden.
Noch in het Rijksarchief in Gent, noch in het Stadsarchief zijn
echter dergelijke stukken bekend. Ook in het klooster der paters
Dominicanen te Gent is maar één enkel stuk van het klooster van
Rotterdam te vinden, een patentbrief ten gunste van de Domini-
canen te Haarlem van het jaar 1403.

De Algemene Rijksarchivaris in Nederland wendde zich op 22
december 1958 eveneens tot de Gemeentearchivaris van Rotterdam
met het verzoek de charters van Baudeloo te willen overdragen aan
België, in het kader van een ruilovereenkomst inzake archief-
bescheiden met België aangegaan. Als ruilmunt zou de Belgische
Algemene Rijksarchivaris gaarne een rentebrief beschouwd zien
van 1510 betreffende het St. Elisabethgasthuis te Rotterdam.

In het Nederlandsen Archie venblad van 1930 publiceerde de toen-
malige Gemeentearchivaris van Rotterdam, dr. E. Wiersum, hoe de
Belgische kloosterstukken in het Gemeenteaichief verzeild geraakt
waren. De directeur van de Brouwerij d'Oranjeboom had hem op
zekere dag medegedeeld dat in een der kantoien een ijzeren kist
was gevonden met gezegelde onleesbare papieien. Toen de heer
Wiersum ter plaatse een onderzoek was komen instellen, had hij bij
de eerste greep een pauselijke bul met loden zegel in de hand. Het
bleek dat hier een hele collectie perkamenten aanwezig was, welke
deel hadden uitgemaakt van het archief der abdij Baudeloo. De
kist met inhoud werd gedeponeerd ten Gemeentearchieve en de
verzameling werd aldaar geordend door mej. dr. A. C. Kersbergen.
Er waren ongeveer 40 charters over de jaren 1203-1712, waaronder
niet minder dan 16 pauselijke bullen (1275-1599), 6 vorstelijke en
4 bisschoppelijke ooi konden, 5 oorkonden uitgegaan van Citeaux,
6 van Cambron en 6 van andere conventen; tenslotte nog 10
notariële acten over 1384-1619. Alle stukken hadden een oude
nummering. Uit het ontbreken van een aantal nummers bleek dat
er ook stukken zoek geraakt waren. Ze verkeerden in een zeer
goede staat en waren deels voorzien van behoorlijk gave zegels.

Hoe deze Belgische kloosterstukken in Rotterdam zijn gekomen is
niet duidelijk. Op 5 juni 1930 schreef de directeur van de Brouwerij
d'Oranjeboom, dr. A. C. van Rossem, aan de Gemeentearchivaris
dat het vrijwel zeker gebleken was dat het archief 'lang geleden

186


