het buitenland kopen voor een in die tijden — trouwens ook nu
nog — formidabel bedrag, als ik mij wel herinner zo ongeveer
f 700,—. Tenslotte bezweek ons lid voor de verleiding, doch zoals
het bij verzamelaars meer gaat, toen hij het zo vurig gewenste
object eenmaal had, was de aardigheid er af. Hij bedacht zich toen
pas, dat hij voor hetzelfde bedrag een piano had kunnen kopen!
Een ander clublid, die het eerzaam beroep van wijnhandelaar uit-
oefende, vond dit toch maar een tweede klas werkkring. Een over-
heidsfunctie was zijn ideaal en zo slaagde hij er in zich te laten
benoemen tot burgemeester van een dorp in de Betuwe. Hij was
voor de club verloren en er werd niet veel meer van hem gehoord.
Een vriend van mijn vader, die als officier met zijn manschappen
moest helpen bij het bestrijden van een watersnood in dit gebied,
vertelde eens van een merkwaardige ontmoeting, midden in de
nacht, met een burgemeester. Terwijl de dijk op doorbreken stond,
stelde deze aan enkele militairen voor eerst met hem mee naar huis
te gaan; hij zou dan zijn vlinderverzameling laten zien! Het bleek
ons oud-lid van de Natuurhistorische Club uit Rotterdam te zijn,
nog altijd vol van zijn allesoverheersende hobby.

Ik zal u niet vervelen met de verslagen van de talrijke ver-
gaderingen, die werden gehouden. Ze zijn trouwens niet altijd
regelmatig bijgehouden, doch wie een indruk wil krijgen van het-
geen er in de club omging, leze de verslagen in ‘De Levende Natuur’
van 1906 tot en met 1909. Het bleef trouwens niet alleen bij korte
mededelingen, hele avonden werden gevuld met lezingen enz. 1k
moge noemen een demonstratie van X-stralen door dr. Van der
Hoeven, een verslag van Schuyt over zijn reis naar Algiers, voor-
drachten van dr. Biittikofer over het Yellowstone Park en Servié
en van voorzitter Haverhorst over vlinderpoppen.

Ook mogen niet vergeten worden de excursies, die aanvankelijk
ieder jaar werden gehouden. Staelduyn en Hoek van Holland, Lisse
en het Reigersbos, De Beer, Oisterwijk, Breda en nog vele andere
plaatsen stonden op het programma. Het ging op deze excursies
soms echt vrolijk toe, waarbij bleek, dat vele leden toch ook wel
oog hadden voor meer aardse geneugten. Er is een verslag bewaard
van de tocht naar Lisse en het Reigersbos op 21 mei 1903, een
Hemelvaartsdag. Nadat men zich tijdens de heenreis vrolijk had
gemaakt over de wederzijdse attributen — een plantentrommel als
een kanon en een vangnetje als een koffiezeefje — werd ’s middags
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