
in een uitspanning koffie gedronken, waar men kennis maakte met
de waardin, 'een flinke boerenvrouw met allerguitigste oogjes en
niet op haar mondje gevallen. Zij waagde het aanstonds een der
Heeren een kwast te noemen'; zo luidde het verslag. Het geeft te
denken...

Er was vooral in de eerste jaren nog al eens mutatie onder de
leden, gelukkig meestal door verhuizing naar elders. Het kostte
echter steeds weinig moeite de gelederen weer aan te vullen met
andere, destijds in onze gemeente bekende persoonlijkheden op
natuurhistorisch gebied. Zo werd in december 1901 lid M. de
Koning, leraar in de wiskunde aan de handelsschool op het Van
Alkemadeplein, een grondig kenner van de raderdiertjes of Rota-
toria, een aan de wormen verwante groep, die hij op voortreffelijke
wijze in beeld wist te brengen. Het is te betreuren, dat zijn werk
nimmer is gepubliceerd. Verder traden in 1902 als leden toe
J. Lindemans en A. J. Buis. Lindemans was een uitstekend ken-
ner van de buitenlandse vlinders en wespen, waarvan hij schit-
terende verzamelingen aanlegde. Zijn vlinders werden later ver-
kocht aan onze stadgenoot J. H. Jurriaanse, zijn wespen schonk
hij in 1940 aan het Natuurhistorisch Museum hier ter stede, dat
nog steeds trots is op deze unieke collectie. Lindemans was ver-
tegenwoordiger van de firma de Wed. S. Benedictus aan de Zuid-
blaak en verliet in 1923 de club, toen hij in Delft bij Van Marken
een andere functie kreeg in de papierwarenbranche. A. J. Buis was
hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen en ook al weer een vlinder-
verzamelaar. Voorts werden in 1904 lid twee leraren in de biologie,
die de ouderen zich nog wel zullen herinneren, nl. dr. H. W. Wouter-
lood van de HBS aan de 's-Gravendijkwal en dr. J. J. Prins van
de nu verdwenen school in de Kortenaerstraat.

In 1907 verscheen J. M. van den Houten, eveneens leraar aan
de HBS (Libanonstraat), vooral bekend om zijn kennis van de cac-
tussen en vetplanten, waarover hij een paar aardige populaire
boekjes schreef. Hij was jarenlang secretaris van de club en groot
was de ontsteltenis toen hij ons op 1 februari 1943 op betrekkelijk
jeugdige leeftijd door de dood ontviel.

In 1908 vertrok voorzitter Haverhorst, wiens gezondheid te wen-
sen overliet, naar de mooie omstreken van Breda om daar rust en
genezing te zoeken. Tot zijn opvolger werd bij acclamatie dr. Bütti-
kofer benoemd, die de club nog vele jaren op bekwame wijze zou
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