
als een schepping van Van Roon moet worden beschouwd. In de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 maart 1928 is een uit-
gebreid verslag van zijn begrafenis te vinden, welke onder grote
belangstelling op Crooswijk plaats vond. Mr. W. A. Mees en
dr. S. Birnie spraken aan zijn graf om te getuigen van zijn vele
verdiensten. In december 1936 overleed te Voorburg J. F. Wilke,
de oud-hortulanus van de Diergaarde, die zoveel jaren een gewaar-
deerd lid was geweest. Een drietal leden van de club waren bij zijn
begrafenis aanwezig.

De vergaderingen hadden tot dusver plaats gevonden in de
directeurswoning van de oude Diergaarde, soms ook wel in de
bibliotheek. In 1936 kwam hierin verandering, doordat ruimte
beschikbaar kwam in het gebouw van het Natuurhistorisch Museum
aan de Mathenesserlaan No. 7, het toekomstig centrum voor het
beoefenen van de biologische wetenschappen in deze gemeente.
De laatste vergadering ten huize van dr. Kuiper werd in afscheids-
stemming met het drinken van een glas wijn besloten. Een der
eerste vergaderingen in het museum, nl. die van 5 mei 1936, ein-
digde daarentegen feestelijk met een samenkomst in het Parkhotel
ter viering van het 35-jarig bestaan.

In mei 1940 begonnen de zo droevige jaren van de oorlog.
Bekomen van de eerste schrik werden de vergaderingen spoedig en
met ijver hervat, want het zich gezamenlijk verdiepen in biologische
problemen deed de dagelijkse ergernis en zorgen vergeten. Zelfs
werd op zondag 27 april 1941 het 40-jarig bestaan herdacht op
een zeer geanimeerde vergadering in het restaurant van de nieuwe
Diergaarde Blijdorp, gevolgd door een gemeenschappelijke lunch,
natuurlijk tegen inlevering van de nodige vlees- en boterbonnen.
Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, want alle deelnemers zetten
hun beste beentje voor met hun voordrachten en de aanwezigheid
heid van de oud-leden dr. P. Jansen uit Amsterdam en A. J. Zöllner
uit Maarn deed de herinnering aan vroegere tijden herleven. Er
kwam in die oorlogsjaren zelfs nog een enkel lid zich aanmelden
nl. de heer L. P. Pouderoyen, leraar aan de HBS te Brielle en zeer
ervaren in de schelpenkunde. En in het barre oorlogsjaar 1944
werd lid de heer F. C. J. Fischer, confectiefabrikant, eigenaar van
een der grootste bibliotheken over Linnaeus in ons land en inter-
nationaal vermaard als kenner van de Trichoptera (schietmotten),
ook al weer een onbegrijpelijke combinatie. Het is nog de moeite
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