
delingen gedaan over zijn geliefde walvissen en eveneens werd over
vele andere biologische onderwerpen geschreven.

Van Deinse is nog steeds voorzitter van de club en blijft door-
gaan met zijn jaarlijkse verslagen over walvissen, waardoor hij in
den lande grote bekendheid geniet.

Weer kwam, evenals vroeger zo dikwijls was geschied, de nieuwe
voorzitter spoedig voor een jubileum te staan, nl. op 28 april 1951,
toen het 5O-jarig bestaan werd gevierd met een feestmaaltijd in het
restaurant Dennenoord te Breda. Er was zoals steeds een prettige
stemming met als hoogtepunt een voordracht in dichtvorm van
A. J. van der Vliet, waarin de club en haar leden met al hun eigen-
aardigheden op humoristische wijze werden bezongen:

Wie deel werd van de kring, in hem kwam ras gevaren
een niet te stillen dorst naar kennis en sigaren.
Intimiteit en het onbeschroomde oordeel ook,
't kwam al spontaan te voorschijn in een kamer blauw van rook.

Deze bijeenkomst werd bijgewoond door twee nieuwe leden,
nl. de heren H. W. Vink en dr. M. J. Adriani, beiden botanici.
De heer Vink was en is tuinarchitect bij de Gemeente en de heer
Adriani was toen leraar aan het Erasmiaans gymnasium. Door
hun toetreding kreeg het plantkundig aspect van de club een
waardevolle versterking, hetgeen wel nodig was na het verlies van
de beide beroemde veteranen, dr. P. Jansen en dr. W. H. Wachter.
Eerstgenoemde was naar Amsterdam vertrokken en onze trouwe
vriend Wachter overleed op 1 september 1946.

Op 31 januari 1952 werden alle leden opgeschrikt door het over-
lijden op betrekkelijk jonge leeftijd van dr. M. J. van Erp Taaiman
Kip, de leermeester van schrijver dezes, aan wie hij zoveel prettige
herinneringen heeft bewaard. Trouwens, enkele jaren later, op 7
februari 1954, verloor de club door de dood haar land- en tuin-
bouwspecialist A. J. van der Vliet, eveneens een toegewijd lid, wiens
verhalen en kwinkslagen node konden worden gemist. Hij kon zo
prettig vertellen over zijn ervaringen met de landbouwers in onze
omgeving, die zo nu en dan ook wel eens blijk wilden geven van
hun dierenkennis, en met verbastering van het Bijbelwoord, met
hem spraken over schorpioenen en 'balisikken' (basilisken). Een
jaar later ontving de club het treurige bericht uit Amsterdam, dat
dr. P. Jansen aldaar op 2 april 1955 was overleden.
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