
En als Muller volgens 1 Cor. 7 vers 15 door het ontbreken van
geestelijke eenheid met zijn vrouw zijn huwelijk verbroken acht,
en een huwelijk 'in God' met Maria voorstelt, stemt zij in. De
volgende morgen komen bij de Valks nog Ary Goud en zijn vrouw
Sarah Wulfse uit Rotterdam, welgestelde vrienden, en in een uit-
barsting van geestvervoering sluiten ze hun 'verbond tot stichting
en verbreiding van een nieuw godsrijk op aarde'. Van overal komt
men toegelopen, en de geestdrift stijgt ten top, als de weduwe, die
Maria nog niet heeft ontmoet, voor Muller en Maria komt staan
en hun toeroept, dat ze Maria herkent uit de droom, waarin ze
hen beiden heeft gezien als Adam en Eva in de hof van Eden,
met een bloeiende boom tussen hen in en een kroon der ere boven
hun hoofd. Direct legt Muller uit: 'Die boom is de boom des levens,
die vruchten voor de toekomst belooft. Er staat geschreven: alles
is uit, door en tot God, en zij, die deze woorden goed verstaan,
kunnen van alle bomen des hofs vrijelijk eten'. Algemene jubel!
Zij waren, riep men, het eerste paar van een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde! De vreugde uitte zich weldra in wilde sprongen en
omhelzingen.

Zo had Maria haar eerbaar man gevonden. En op Moeder's
prent van het paradijs zat ze nu zelf - en God's oog had zijn ver-
schrikking voor haar verloren. Trouwens, ook het beeld van het
lam op de prent van de wees vader was vervaagd...

Hiermee is dan het bestaan begonnen, kortstondig, bewogen en
belangwekkend, van de broederschap. Voor détails verwijs ik
(gaarne!) naar Marang's dissertatie. Hier geef ik een korte samen-
vatting, als achtergrond bij het volgend verhaal.

1817-1820. Moeilijke tijd. Maria (in '17) uit Puttershoek via o.a.
Rotterdam als landloopster *̂ ) naar Amsterdam opgebracht. Mul-
ler en Maria, Goud en Sarah (in '18) in Gouda een tijdlang ge-
vangen gehouden. Men vestigt zich in Polsbroek, en begint er met
de fabricage en verkoop van zwavelstokken **). In '20 weet Pols-
broek ze te lozen. Wonend in een aak graven ze bij Dordt stobben
uit. Een conflict met de subst.-officier van de rechtbank daar leidt
tot het proces van 4 augustus '20, waarbij de leiders tot twee jaar
worden veroordeeld wegens landloperij, en dat van 11 augustus
d.a.v., dat hun een vonnis van vier jaar bezorgt wegens belediging
van de rechtbank op de 4de augustus - vonnissen, die door het
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