
George Frans Haspels is op 7 april 1864 te Nijmegen geboren.
De familie Haspels behoorde tot de niet-grote kern van de pro-
testantse burgerij. Georges vader was aannemer; zijn moeder,
Catharina Maria Callenbach, was de dochter van een uit de
réveiltijd bekende Nijkerkse predikant. Het was een goed en naar
onze begrippen groot gezin: zes zoons en twee dochters. De
Haspels waren gelovig en kerks, leden van de Waalse gemeente
te Nijmegen, welke kerk het middelpunt vormde van de kring van
het réveil. De kweekschool op de Klokkenberg functioneerde on-
opzettelijk als trait-d'union tussen de artistocratische en de burger-
lijke gezinnen van de réveilkring. Aan die kweekschool was ook
een lagere school verbonden, en daar kreeg de kleine George zijn
eerste onderwijs.

Het was in die tijd voor schoolkinderen heerlijk spelen op de
plaatsen waar de Nijmeegse wallen werden geslecht. De jonge
Haspels, geen opvallend goede leerling, kon later op het gymna-
sium maar moeilijk mee. In 1883 werd hij theologisch student te
Utrecht. Ook als student was Haspels niet briljant; van literaire
belangstelling blijkt nog niets en de Tachtiger beweging was in
die jaren nog niet tot Utrecht doorgedrongen. Wel heeft George
Frans veel opgestoken in het theologisch gezelschap Secor-Dabar.
Onder zijn vrienden telde hij daar Talma. Voor zijn geestelijke
vorming heeft voorts, behalve het huiselijk milieu, vooral professor
Valeton veel betekend. Valeton was voor hem niet zozeer oud-
testamenticus als wel geestelijk mentor.

Het heeft velen verbaasd dat Haspels na vijf jaar, met een
minimum aan theologische kennis, is afgestudeerd. Met zijn predi-
kantschap was het hem evenwel volle ernst. Op 12 augustus 1888
betrok hij de pastorie van het landelijk-mooie Colmschate, waar
hij acht - voor zijn leven beslissende - jaren heeft vertoefd. Het
was daar een kleine gemeente van 400 zielen, gelukkig nog niet
beroerd door kerkelijke richtingstrijd. Haspels' gulle, natuurlijke
omgang met de mensen bezorgde hem te Colmschate veel vrien-
den. Dat hij in de loop van die acht jaren voor verschillende be-
roepen heeft bedankt, zegt wel iets.

Na het eerste jaar in de pastorie begon Haspels te studeren.
*Hij wist dat hij nooit dogmaticus zou worden', zegt Chantepie in
zijn levensbericht; 'systematische waarheid achtte hij veelal een
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