dragers fungeerden drie beroeps- en drie vrijwillige brandweer-
lieden, terwijl een peleton een gedeelte van de weg tussen woonhuis
en begraafplaats aan de stoet voorafging. Een korte lijkrede, uit-
gesproken door de thans fungerende president-hoofdman, waarin
hem dank werd gebracht, voor alles wat hij voor de brandweer
deed, en orgelspel, waarbij werken van Chopin, zijn lievelings-
componist, in de Hillegonda-kerk klonken en het stoffelijk over-
schot van Poortman werd aan de aarde toevertrouwd.

Zijn naam zal in het Rotterdamse brandweerkorps altijd met
ere worden genoemd.

DIRK H. M. REESE, 1880-1967

DOOR CH. A. COCHERET

Het rusteloze leven van de ogenschijnlijk rustige Dirk Reese
zou de stof kunnen leveren voor een Rotterdamse roman. Hij
had, zoals iedere recruut in deze maatschappij, de maarschalksstaf
in zijn ransel meegekregen maar hij heeft hem er ook uitgehaald
en dat is geen eenvoudige zaak voor iemand die van de lagere
school kwam en toen maar banketbakkersleerling werd. Op zijn
15de jaar bevorderde hij zichzelf door, naar oud vaderlands ge-
bruik, ‘het zeegat uit te trekken’ als pantryboy en later als bed-
room-steward aan boord van de Spaarndam van de Holland-Ameri-
ka Lijn. Hij onderbrak zijn zeereizen om ook de Zeeuwse binnen-
wateren te bevaren als bediende op passagierboten. Daarna ver-
vulde hij zijn dienstplicht. En dan vinden wij hem terug als kelner
in de wachtkamer-restauratie 2de klas van het Beursstation. Geen
grote carriere maar hij had toen al ervaren wat reizigers waren
en wensten. Hij heeft zelf getuigd dat die betrekking hem ‘aardig
wat opbracht’ want hij sprak graag en met een glimlach over zijn
eenvoudige afkomst.

Hij had al wat geld overgespaard, want hij dacht aan trouwen,
maar hij ging toch eerst nog wat varen, nu als kapiteinsbediende
op de Maasdam, en zijn spaarpot werd zo goed gevuld, dat hij op
22-jarige leeftijd een café kon kopen op de Binnenweg 27. Volgens
het Rotterdamsch Nieuwsblad van 19 augustus 1950 is hij zelfs
nog enige tijd zetkastelein geweest van Meyer & Nortier op de
Oude Binnenweg.
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