
van State en talrijke staatscommissies met het openbaar bestuur
was gekomen, deed bij hem de wens opkomen te geraken tot een
meer systematische bestudering van het administratief recht, een
studievak dat aan de universiteit na de afschaffing van het docto-
raal examen in de staatswetenschappen wat in de vergeethoek was
geraakt. Op zijn initiatief werd in Rotterdam een leerstoel inge-
steld voor de bestuurswetenschappen. In 1938 gaf hij de stoot tot
de oprichting van de Vereeniging voor Administratief Recht; tien
jaar lang was hij haar eerste voorzitter.

De Vries was in honderd-en-één gezelschappen te vinden, ook in
die welke niet bij voorkeur uitgezocht worden door hen die de toon
aangeven. Hij hield er nu eenmaal van conventionele grenzen te
overschrijden. Hij schrok zelfs niet voor de Russische terug. Dat
hij zijn omgeving choqueerde door staatkundig redacteur te wor-
den van een krant die daar in het geheel niet serieus genomen werd,
typeert hem, evenals het feit dat hij zowel aan De Groene als aan
Het Vaderland ingezonden artikelen sleet. Het is wat verwarrend,
wat opzettelijk. Maar het betekent ook dat hij niet vastgeroest was
in oude denkbeelden. Voortdurend was hij bereid eigen opvattin-
gen te herzien, over Thorbecke b.v., over Cort van der Linden, of
over het parlementaire stelsel.

Toen De Vries bij zijn tachtigste verjaardag honderden geluk-
wensen in ontvangst nam, leek hij nog nauwelijks aan levenskracht
te hebben ingeboet. Wat moet het voor hem moeilijk geweest zijn
te ervaren dat de ouderdom hem ten slotte toch, zij het tergend
langzaam, in zijn greep kreeg. Op 19 augustus 1967 is hij te 's-Gra-
venhage overleden.

Voor degenen die hem gekend hebben blijft hij voortleven als de
man die mede door zijn vitaliteit en excentriciteit zo'n voortreffelijk
inspirator is geweest.

A. B. DE ZEEUW, 12 DECEMBER 1881-18 APRIL 1967

DOOR MR. G. E. VAN WALSUM

De Zeeuw werd geboren te Rijsoord in de gemeente Ridderkerk
en hij overleed te Blaricum, maar het zwaartepunt van zijn leven
lag in Rotterdam.

Hij kwam uit een groot gezin. Er waren elf kinderen, waaronder
vijf zoons, waarvan hij de jongste was. Hij werd op een boerderij
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