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BURGEMEESTER Oud, zó willen wij hem schetsen in dit
boek, dat jaar op jaar de belangrijkste geschiedenis van
Rotterdam vertelt; schetsen als Burgemeester, in welke

functie hij van 1938 tot 1952 met een gedwongen onderbreking in
de oorlogsjaren in onze stad is werkzaam geweest.

Maar, al denkende en schrijvende komen zoveel heel bijzondere
eigenschappen van hem en zoveel werk en zoveel taken door deze
werkelijk grote man verricht en vervuld naar voren, dat men het
een van het ander haast niet scheiden kan.

Hij heeft trouwens tijdens zijn burgemeesterschap zoveel kun-
nen doen dat buiten de eigenlijke grenzen van het ambt lag. Zo
was hij in die tijd Tweede Kamerlid en van 1948-1963 fractieleider
van de V.V.D.; zelfs was hij tevens voorzitter van het bestuur van
deze partij; tenslotte was hij, dat lag wat nader, voorzitter van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de 'Union inter-
nationale des Villes et des Pouvoirs locaux'; werkelijk geen sine-
cures, die door Oud met grote toewijding - men mag zeggen met
liefde - werden vervuld.

Met dezelfde liefde gaf hij zich aan het burgemeestersambt.
Nauwgezet in het nakomen van de plichten, heel groot in getal.
Kloek en wakker, de kop flink omhoog, met grote ijver en toewij-
ding de op zijn schouders liggende taken dragend.

Het zwaarst misschien die in de jaren van de oorlog: met de
witte vlag de vijand tegemoet te treden en zó de stad in rook en
puin, over te geven om nog verder onheil te voorkomen.

En dan, na een korte periode in de bezetting te weten van 'wat
kan wel en wat mag niet' ontheven van het ambt, a/^eze/; even in
een concentratiekamp en daarna vrijgelaten met nog dagelijks de
dreigende gevangenneming boven het hoofd.

Studie, ernstige studie en schrijven over staatsrecht, heeft hem
mogelijk gemaakt die eindeloos lijkende tijd door te komen. Aan
die oorlogsperiode danken wij o.a. 'Het jongste Verleden', de par-
lementaire geschiedenis van de jaren 1918-1940. Jaren, waarin hij-
zelf het politieke beleid had helpen bepalen.

Maar toen de bevrijding: in een open koets gereden van huis
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