gelijking tussen Erasmus’ tijd en 1685, als die gedachte in 1677
ontbrak, naar de situatie van het moment, in deze zin herdicht?
En heeft hij daarbij gedacht aan de functie van ‘Queeckhof’,
kweek-school van zijn school en van de (los en onofficieel)
daarmee verbonden Illustre School, waar een Jurieu, een Bayle,
Sylvius ook, zo wenste hij, leerlingen zouden opleiden 3), die op
hun beurt, als Erasmus destijds, kampioenen voor vroomheid,
vrede en beschaving zouden worden in een tijd, waarin ze alle
weer werden aangerand? Te bewijzen valt het niet. Ik mag
voor die verbinding van die scholen echter verwijzen naar Rott.
Jaarb. 1976, p. 228 vv. En wat met ‘Nantes’ gebeurde, zag men
in de persoon van réfugiés in de straten... De ramen van
Hovius’ schoollokaal stonden (dan) wijd open!

EXCURS over het geboortejaar op het ‘achterplat’

DESIDERIUS ERASMUS, geboren tot Rotterdam den 28
oct. 1467 ... Zo begon in 1677 die opsomming aan de achter-
zijde, zo stond het er tot 1964, maar nu, naar oplettende lezers
- het Jaarboekje heeft trouwens geen andere — opmerken, staat
er: 1469. Zie Rott. Jaarb. 1965, p. 241: ‘Veranderd is (nl. op
de nieuwe sokkel, copie van de oude), op voorstel van “Rotero-
damum”, het geboortejaar, en wel van 1467 in 1469, in over-
eenstemming met de kennis die we op dit punt in 1964 bezit-
ten’. Zo schreef ik toen, onder verwijzing naar de desbetreffen-
de studie van prof. dr. R. R. Post van 1953. Het plaatsen van de
vernieuwde sokkel aan de Laurensplaats was voor deze wijzi-
ging het ge€igende moment, zo meenden dr. C. Reedijk en ik
destijds. ‘Roterodamum’ deed op onze vraag en met onze argu-
mentatie bij B. en W. een daartoe strekkend verzoek, en B. en
W. volgden dit direct.

Sindsdien kwam er critiek. Niet massaal, stel u voor! Ze
kwam van één persoon, de heer J. W. C. Besemer, de restaura-
teur van de Laurens. Hij schreef me op 9 november 1967, dat
er een principi€le fout was begaan: in een copie corrigeert en
wijzigt men niet, men neemt de oude tekst integraal over. Be-
rouwvol heb ik zijn standpunt in mijn Erasmus en Rotterdam
op p. 69 vermeld met een ‘peccavimus’: wij hebben gezondigd.

Hoe moeilijk is het echter een begane fout hersteld te krij-
gen! Dat moge uit het hiervolgende blijken, tot leeringhe ende,
vrees ik, vermaeck. In 1969 verscheen A. C. F. Koch’s The
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