
kreeg steeds koppiger karakter naarmate van andere zijde de
afkeer jegens de stadhouder groeide. Steeds stouter beelden
droeg hij aan in de periode van 1787-1795, - zijn stem slaat niet
zelden over. Zo preekte hij op 20 september 1789 over Spreuken
26:27 'Die een kuil graaft, zal daarin vallen', zulks 'ter geleegen-
heid van de tweede verjaardag der blijde omkeering van zaaken
in het- lieve Vaderland'. Zijn collega's preekten toen ook wel,
maar Scharp maakte er veel meer werk van, want na zijn rede
met nog twee voorberichten verrijkt te hebben, gaf hij haar uit
onder de titel 'Aan mijne Medeburgers', een boek van 260
bladzijden dat zelfs nog een tweede druk beleefde. In zijn
Nieuwjaarspreek van 1790 citeerde Scharp een halve bladzijde
uit een vroeger geschrift van Hofstede, zonder er eerlijk bij te
vertellen aan welke auteur hij dit schoons ontleende. Hij zei in
die preek: 'Nooit worde andermaal ons land voor onze Vorste-
lijke Doorluchtigheid eene woning der leeuwinnen of een berg
der luipaarden... Zolang overschaduwe deze Oranjeboom, door
geen insect geknaagd, den vrijen tuin, totdat hij, der dagen zat,
den zetel zijner Hoogheid den zesden Willem overgeeve en zagt
en zalig stervende, zitting ontvange in den throon van God en
van het Lam''*). Ja, de lieflijkste tonen ontwrong hij aan zijn
lijdzame lier toen het bleek gesternte van Willem V bijna geheel
ter kimme was geneigd. Tijdens de korte adempauze in de oorlog
met Frankrijk, nadat de Oostenrijkers generaal Dumouriez bij
Neerwinden in maart '93 hadden verslagen, dichtte Scharp de
goede afloop van die krijg aan Willem V toe en het klonk als
feestgeschenk op des stadhouders jaardag 8 maart 1794:

'Lustig, vieren wij, Bataven!
Vijfden Willems jaargetij,

Wij, wij allen, waren slaaven,
Neêrlands glorie lag begraaven,
Was er niet die stuurman bij,

Die het staatsroer kan regeeren,
En het schip, als 't stormt en raast,
Door het, naar de kunst, laveeren,

Veilig voor het onweer plaatst.

Roem der Vosten! kroon der grooten!
Oog der wijzen in den staat!

Schutsheer! 't zij gij vest of sloten,
Of het leger, of de vlooten,

Op de rede gadeslaat,

161


