
zin, dat hij zich niet verbindt tot iets strijdigs met hetgene, dat
door de tegenwoordige regeeringsvorm erkend is als het onver-
vreemdbaar recht van het volk en van den burger in de publicatie
der provisionele Representanten van het volk van Holland'").
Hij beriep zich op de publicatie, waarin stond dat het volk ten
allen tijde het recht heeft om zijn regeringsvorm te verbeteren of
een geheel andere te kiezen^). Deze reserve kon de overheid niet
accepteren. Het kwam tot schorsing en noch de kerkeraad noch
Scharp zelf konden ondanks alle moeite bij de hogere instanties
opheffing van de schorsing verkrijgen. Tot overmaat van leed,
hoewel men het had kunnen zien aankomen, besloot 's lands
overheid op 5 augutus 1796 dat er geen geprivilegieerde kerk
meer zou zijn^)- Sinds ruim twee eeuwen aan de staat deemoedig
onderworpen had de kerk alle denkbeeld van zelfstandigheid
verloren^). Het kwam hard aan en 't verweer was zwak.

Wij kunnen ons ternauwernood indenken met welke gevoe-
lens Scharp op 16 augustus 1796 zijn 40ste verjaardag vierde.
Toch vatte hij de moed op die dag een geloofsgetuigenis te laten
uitgaan:

\..Blonde Maas- en Rotte-stromen!
Waar de Godsdienst, zuiver, vrij,
bloeide als Sions dadelboomen:

'k Weet geen plaats, zoo lief als gij.
Hier hoopte ik het licht te derven:

'k Heb nooit and'ren wensch gevoed,
Dan in leeven en in sterven,

Hier te zeggen: "God is goed".
...'k Zie ook elders laffaarts draaien

Naar de losse hofwind zwenkt,
en conscienties listig paaien

Naar belang en voordeel wenkt;
Maar voor mij, 'k weet geen belangen

Dan oprechtheid in 't gemoed,
En, wat boven 't hoofd moog' hangen:

God blijft toch alleen mijn goed'**).
Na tot vermoeiens toe, maar tevergeefs, tot bij de hoogste

instanties om herstel in het ambt te hebben verzocht, raakte
Scharp zijn geduld kwijt en toen men te Loga, ten oosten van
Leer in Oostfriesland, in '98 een beroep op hem uitbracht, nam
hij dat aan. Daar is hij werkzaam gebleven tot oktober 1800,
gewaardeerd, maar meestal gescheiden van zijn gezin. Tijdens
zijn ballingschap werd zijn laatste kind geboren, een dochtertje,
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