
op 17 augustus 1800. Het stierf na 12 dagen en hij heeft het nooit
gezien^).

Toch blonk een heldere ster aan zijn bewolkt firmament. De
Pruisische universiteit van Duisburg verleende hem op 10
januari 1799 de doctorsgraad in de godgeleerdheid. Scharp
beantwoordde die eer met een dissertatie (in het Latijn),
waarvan de titel (in het Nederlands vertaald) luidt: dat hoewel
mensen van vroeger en nu haar hebben willen aantasten, de
waarheid der christelijke religie niet aan 't wankelen wordt
gebracht. - De stof tot dit geschrift was hem vertrouwd genoeg,
want hoe vaak en hoe uitvoerig had hij zich beziggehouden met
deze materie.

Welke waardering Scharp ook in den vreemde ten deel viel,
steeds bleef hij zich beschouwen als wettig leraar van de
Rotterdamse gemeente. Velen verlangden hem ook terug. Na
allerlei bisbilles (ook van financiële aard) en nadat hij verklaard
had 'zich gehoorzaam aan de tegenwoordige orde van zaaken en
Regeeringsvorm te zullen gedraagen en niets daarmee strijdig te
zullen doen of leeren, direct of indirect' konden gecommitteer-
den hem in zijn vroegere rang herstellen^). De 23ste november
1800 deed hij zijn her-intrede. Aan onstuimige welkomstliederen
mangelde het geenszins:

Triumph! nu Scharp is weergekomen,
Is elk met hem vooringenomen,

Nu huppeld hir de Sulamiet,
Elk roept luidkeels, zoodat de daaken

Van onze Heiligdommen kraaken;
Blijf ons nu bij, verlaat ons niet...'").

Zekere C J . van Duiveland was helemaal buiten zichzelf, toen
hij een poëem liet uitgaan waarin het volgende voorkwam:

'...Ga voort, o Bijbeltolk! en doe de Tempelchooren,
Gewagen van Gods lof! - geen duivel durft U stooren.

Gij bleeft altoos getrouw aan Land, aan Kerk, aan God...
Boei aan uw hemeltaal nog lang en hart en ooren!

Zoo zult ge uyt Jesus mond by zyn verschyning hooren:
Ontfang, getrouwe knecht, het hoogste Hemellot!...'").

Scharps collega's hebben hem met warme aandoening de
hand gedrukt en hij kon niet achterblijven met een rijm:

'Zoo heb ik dan den herdersstaf,
Die mij hier eens ontviel,
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