
A.J. VAN DER VLERK, 1903-1981

DOOR DR. J.H.N. GRANDIA

NA een langdurig lijden is op 20januari overleden Dries van
der Vlerk die als wethouder van Volksgezondheid en
vervolgens als wethouder voor het Onderwijs, zoveel voor

Rotterdam, een stad die hem lief was, heeft betekend.

Zijn vermogen om te organiseren, leiding te geven, medewerkers
te inspireren en kreatief bezig te zijn heeft hij eerst ontwikkeld in de
Jongelieden Geheel Onthouders Bond (de J.G.O.B.) en vervolgens
in de socialistische jeugdbeweging de Arbeiders Jeugd Centrale (de
A.J.C.).

In de A.J.C, is hij voorzitter geweest van de afdeling Schiedam,
daarna in Rotterdam van groep Zuid, vervolgens van de federatie
Rotterdam, voorts gewestelijk bestuurder van Zuid-Holland en
tenslotte lid van het hoofdbestuur. In deze laatste funktie heeft hij
krachtig geijverd, toen Nederland in 1940 door de Duitsers werd
bezet, om de A.J.C, op te heffen. In geen enkel opzicht wenste hij
samen te werken met het verfoeilijke, onmenselijke, misdadige
nationaal-socialisme.

Direkt is hij in het verzet gegaan. Met gevangenis en concen-
tratiekamp heeft hij dan ook kennis gemaakt. Op de zgn. 'Dolle
Dinsdag' van 5 september 1944 heeft hij, door met een aantal
politieke mede-gevangenen de direkteur van de gevangenis in
Utrecht onder druk te zetten, weten te bereiken dat hij, met een aantal
lotgenoten, werd vrijgelaten. Daarbij heeft zijn broer Hein een
belangrijke rol gespeeld.

Feller dan daarvoor heeft Dries daarna het verzet georganiseerd:
hulp aan Joden en het voorbereiden van overvallen op distributie-
kantoren om aan levensmiddelenbonnen te komen voor de talrijke
onderduikers.

Meteen na de bevrijding is Dries van der Vlerk, die bedrijfs-
electriciën was bij het gemeentelijk gasbedrijf in Rotterdam-Zuid,
benoemd tot lid van de Raad van Advies; een College dat was
ingesteld ter vervanging van het vooroorlogse College van wet-
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