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MIJN nieuwsgierigheid was gewekt door een paar brochures
die ik in de bibliotheek van mijn vader vond. De schrijver
noemde zich Krede ben Heik, op de omslag stond steeds

een merkwaardige tekening en de titels van de brochures deden heel
wat interessants verwachten.

In de eerste plaats: wie was de schrijver van die boekjes die in de
jaren 1907-1909 in Rotterdam verschenen waren?

Ik wendde mij tot het Gemeentearchief. De heer A.M. van der
Woel aldaar kon me gelukkig heel wat gegevens verschaffen, die in
dit artikeltje verwerkt zijn.

In 'Brinkman's Catalogus der Boeken, Plaat- en Kaartwerken,
1901-1910' door R. van der Meulen, Leiden 1912, worden twee
brochures genoemd ('Het volk dat geschapen zal worden', 1907 en
'Het boek voor de Geloovigen', 1908) en wordt tevens de ware
naam van de schrijver vermeld.

Krede ben Heik is het pseudoniem van Hendrik Beeke. De
schuilnaam is tegelijk een anagram, d.w.z. alle letters komen er in
een andere volgorde in voor.

Op de omslag van alle boekjes staat een vignet van een zwaard in
de vorm van een kruis, waarvan de dwarsbalk overgaat in een halve
maan ('het zwaard der rechtvaardigheid'). Langs dit zwaard staan
twee hebreeuwse woorden, nl. Cherew Hamishapeget (Genesis 3,
24) 'het om wentelend zwaard', dat bij de uitgang van het Paradijs
geplaatst werd nadat Adam en Eva eruit verdreven waren. Het
zwaard staat met de punt op de aardglobe met daarin de woorden
Crede Bene Hic (geloof-wel-hier). Ook daarin zijn de letters van de
naam van de schrijver te vinden.

Met uitzondering van de brochure uit 1907, zien we op de omslag
van de boekjes behalve het zwaard in iedere hoek een cirkel, waarin
een Davidsschild is getekend en in het middenvlak waarvan het
woord Tsion in hebreeuwse letters voorkomt. Bovendien staan er de
vier hebreeuwse letters van het Tetragammaton in de cirkel, maar
niet in de juiste volgorde, in een kringloop tegen de klok in.

In mijn bezit zijn: 7/ef Fo/& dar £esc/za/?efl za/ wonfe/i. Een
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