
middelen bekostigd**').
Hoewel van enig contact tussen het stadsbestuur en de hertog,

tijdens diens korte bezoek aan Rotterdam, niets blijkt, wenste het
stadsbestuur de hertog toch te spreken. Op 13 juli ging burgemeester
Gijsbrecht Willemsz. naar Delft, waar de hertog op dat moment
verblijf hield. Samen met een zekere Aelwijn Florisz., een Rotter-
damse poorter, verzocht hij aan de hertog om een kwestie tussen
deze Aelwijn en de heer Van der Veer, dit was Hendrik van
Borselen, stadhouder van Zeeland en één van de raden van de
hertog, te willen regelen. De hertog gaf aan dit verzoek gevolgd).

In dit geval nam het stadsbestuur contact op met de hertog in het
belang van één rijke burger"*), maar enige tijd later waren er
belangrijker zaken aan de orde. De hertog was naar Holland
gekomen om van de steden geld te krijgen voor zijn oorlogvoering.
De oorlog in Holland had zich in 1426 uitgebreid door een opstand
van de Kennemers. Deze hadden in het voorjaar het beleg voor
Haarlem geslagen. De stad was echter ontzet en in de zomer slaagde
de heer van L'Isle-Adam er in de opstand neer te slaan"*). Deze
opstand betekende een aanzienlijke verzwaring van de oorlogs-
lasten, die door de steden gedragen moesten worden.

Eind juli kwamen de steden met de hertog bijeen in Haarlem.
Rotterdam zond een delegatie van vijf man, bestaande uit Wouter
Jansz., schout, burgemeester Gijsbrecht Willemsz. en uit Pieter
Geen, Willem Jansz. en Boudijn Fijck. De hertog wilde van de
steden geld hebben voor zijn ridderschap en zijn 'luden van
wapenen'. De steden zouden geen troepen hoeven te leveren,
wanneer zij zouden betalen*™). Uit de rekening blijkt dat Rotterdam
voor de oorlog tegen de Kennemers 4224 pond moest betalen""').
Deze som bedroeg meer dan twintig procent van alle uitgaven, die
het stadsbestuur in 1426/27 deed*"*).

Misschien is Rotterdam bij de vaststelling van haar bijdrage nog
enigszins ontzien, op grond van de verliezen, die zij hetjaar daarvóór
bij Schoonhoven geleden had""*). Er moeten althans toezeggingen
aan de stad gedaan zijn. Eind augustus gingen baljuw Geerlof Jansz.
en burgemeester Gijsbrecht Willemsz. naar Leiden, ontboden door
de hertog, omdat de stad kennelijk in gebreke gebleven was met de
betaling voor de soldij, waarop Gijsbrecht Willemsz. uitlegde dat
aan Rotterdam beloofd was dat de stad kon volstaan met een
geringer bedrag*"*). Of deze verklaring geaccepteerd werd, weten
wij niet. Het blijft echter een feit dat de bestrijding van de Kennemer
opstand de stad veel geld heeft gekost.
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