
In de februari-dagen van 1982 was het duidelijk dat ook van dit
leven het slot naderde. De geest was tot het einde helder, maar
schrijven ging niet meer. Toen ik hem in Eudokia opzocht zei hij: er
liggen thuis nog wat te recenseren boeken, maar ik heb 'de krant' al
gevraagd ze terug te nemen. Zijn werk, ook zijn culturele werk, was
ten einde. Hij is heengegaan zoals zijn kinderen het formuleerden:
'in rustige overgave aan de Heer'.

Bij al het andere dat hij had gedaan had hij ook meegewerkt aan
het Liedboek voor de kerken. Daarin is de bewerking van gezang
476 van zijn hand. Niet onmogelijk dat, toen het leven wegebde, zijn
gedachten waren bij het laatste vers: 'Levensvorst, U loven de
geslachten,/ en tot Uw verborgen tijd / blijft de bruid Uw weder-
komst verwachten,/ 't einde van haar bange strijd. / Houd haar
waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, / uit die hoge heilsver-
wachting leven, / tot zij op de jongste dag / met U triumferen mag'.
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