Tenslotte vond ik de naam van Anthony Kuijl in een deel uit het Oud
Stadsarchief uit 1803 2'). Degenen die niet geheel onwelwillend
stonden t.o.v. de Franse bezetter konden in dit register tekenen
onder de tekst: “Wij ondergetekenden, beloven trouw aan de
constitutie en onderwerping aan de wet’.

Graag had ik de naam ook ontdekt in de verklaring van afkeer uit
1798. Dat was een nog veel duidelijker aanwijzing geweest. Dat is
niet gelukt, alhoewel niet uitgesloten is dat ik over Anthony’s
handtekening heb heengekeken. Men gelieve daarbij te bedenken
dat deze registers vele duizenden namen bevatten, die geen enkele
rangschikking hebben. Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat
mijn denkbeelden over de ideeén die Anthony en Anthonetta Kuijl
aanhingen, niet geheel en al uit de lucht zijn gegrepen.

Het is hier misschien ook het moment om wat verder in te gaan op
de sociale positie die het drietal dat samen woonde aan de
Nieuwehaven innam. Duidelijk wordt wel dat zij niet behoren tot de
zeer invloedrijke burgerij of regentenstand. Behalve als luitenant in
de Schutterij komen we Anthony nergens tegen. Dirk Scheurwater
maakt in 1762 deel uit van het College van Vredemakers 2?). Hierin
werden uitspraken gedaan inzake kleine geschillen en de sociale
status die men hieraan kon ontlenen was recht evenredig aan het
belang van de zaken die er behandeld werden.

De grote welstand waarin de drie leefden, was blijkbaar niet
voldoende om hen toegang te verlenen tot de diverse bestuurs-
colleges die de stad telde. Wellicht ook ambieerden zij dergelijke
functies niet. Uit het uiterst summiere dagboek dat Anthony Kuijl
een paar jaar heeft bijgehouden, krijgt men de indruk dat hij best
tevreden was met z’n bestaan ?*). Hij genoot zeer zeker van de kleine
genoegens die het leven te bieden heeft, zoals ook valt af te leiden uit
de vele rekeningen voor wijn, sigaren en kleding die ik in zijn archief
heb gevonden.

Om een indruk te geven van de wijze waarop hij z’n dagen
doorbracht, wil ik een aantal notities uit z’n kalender en dagboek
voorleggen. Te beginnen met 1783. Het jaar waarin Cornelia
Soetens, hun moeder, overleed, zodat ze nog met zijn drieén over
waren:

‘1783 6 november Aan de Sweth geweest met vader en zuster,
weder zeer mooy.
11 november 4 goudvisjes van de heeren Schouten present
gekregen.
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