de zeven artikelen tellende statuten. Hierin werd als datum van
oprichting 15 september 1921 genoemd. Het doel is de bevordering
van de zedelijke, stoffelijke en godsdienstige belangen van de le-
den. Er zullen niet alleen godsdienstoefeningen worden gehouden,
maar men zal ook het gezellig verkeer bevorderen door bijeen-
komsten, voordrachten en lezingen. Er zal hulp worden verleend
aan arme geloofsgenoten en bovendien zullen zieken en kraam-
vrouwen bezocht en geholpen worden. Arme meisjes zullen bij
hun huwelijk worden ondersteund en nabestaanden kunnen op
troost en bijstand rekenen. Een onbeperkt aantal dames en heren
kan lid worden, mits men achttien jaar oud is en voorgedragen
wordt door een lid. Het bestuur heeft zeven leden, waaronder een
eerste en een tweede secretaris. Wangedrag en zes maanden contri-
butieschuld kunnen tot royement leiden. Ontbinding van de vere-
niging is alleen mogelijk door de algemene vergadering, waar drie-
kwart van alle leden aanwezig moet zijn, en met tweederde van de
uitgebrachte stemmen. Bij ontbinding gaan de bezittingen naar de
hoofdsynagoge!”). In deze chewre betaalden de minderbedeelden
de helft van de gewone contributie. Onder de beroepen van de le-
den, die nogal uiteenliepen, waren die van bioscoopexploitant, los
arbeider, logementhouder, diamantair, winkelier en venter.
Door de toename van het ledental werd de sjoel te klein, men
wist echter beslag te leggen op een grotere ruimte. Op de hoek
Kipstraat 76/Smallesteeg stond het vroegere gebouw Frascati. In
de benedenverdieping bevond zich een rijwielhandel en daarboven
was een etage die zes kamers bevatte. Deze eerste etage werd uitge-
broken en verbouwd tot sjoel met een capaciteit van 100 mannen-
en 80 vrouwenplaatsen. De vrouwengalerij was aan de straatzijde
en de Aron Hakodesj (Heilige Arke), die twee jaar eerder door de
bioscoopexploitant Abraham Tuschinski was geschonken, aan de
achterzijde van de verdieping. De Kipstraat liep toen - in tegenstel-
ling tot nu - evenwijdig aan en ten noorden van de Hoogstraat tus-
sen de Gedempte Botersloot en de Goudschewagenstraat. Het
blaadje van Haagens, zoals het Weekblad voor Israélietische Huis-
gezinnen naar de uitgever werd genoemd, bericht over de plechtige
inwijding op 29 juli 1928. Tot de geschenken behoorden een paro-
chet, dat is een voorhangsel voor de Heilige Arke, een almemmer,
dat is een verhoging, een choepa, dat is een trouwhemel, en verder
lichtkronen en klapstoelen voor bezoekers. Schenkers waren onder
anderen de families R. Ehrlich en P. Narva. A.U. Kleinmann werd
aangesteld als geestelijk leider tegen het bescheiden salaris van
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