
dienst geweest en dat werd beloond. Jan Kleij ontving een zilveren
inktkoker met het opschrift: 'Kuijl's Fundatie bij derzelver 25 Ja-
rig bestaan aan J. Kleij, binnenopzigter voor 25 jarige getrouwe
dienst 1815-1840', zijn vrouw kreeg een zilveren theekistje met een
soortgelijk opschrift. Daarenboven ontvingen ze ieder nog
f 100,00.

Over de afloop van het feest lezen we: 'En is overigens deze
feestviering, vereerd met de tegenwoordigheid der Dames, zoo van
de Beschermheeren als der Regenten alsmede van eenige daartoe
verder genoodigde gasten met eene vriendschappelijke maaltijd en
het instellen van toepasselijke toasten besloten'^).

Het is merkwaardig, maar ik heb de stellige indruk dat er aan
de jubilea die daarna kwamen, nauwelijks aandacht is besteed. Bij
het 50-jarig bestaan werden welhaast plichtmatig opnieuw een tul-
band en vier flessen wijn uitgereikt, zo lezen we^). Van verdere
viering is geen sprake. Daarna heb ik, noch in de notulen, noch in
de briefwisseling ook maar iets kunnen ontdekken dat wees op
feestelijkheden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen: het tegendeel
is eerder waar. Naarmate de jaren verglijden worden de notulen
steeds soberder, strenger haast. Niet langer overheerst de gezellig-
heid van de romantiek. De sfeervolle uitdrukkingen als 'eene
vriendelijke maaltijd' of 'na een wijders gezellig samenzijn' moe-
ten plaatsmaken voor Hollandse nuchterheid en soms zelfs recht-
lijnigheid. Er kon uren worden gebakkeleid over het al dan niet
toelaten van Lutherse dan wel dolerende inwoneressen. Waarom
er gebakkeleid werd, is trouwens niet duidelijk, want toegelaten
worden ze toch niet. Toen in 1863 regent Cantzlaar een poging
deed om een Lutherse inwoneres te introduceren ontstond zelfs
een uitgesproken ruzie, die er mee eindigde dat Cantzlaar verlang-
de dat van alle inwoneressen onderzocht zou worden of ze wel zui-
ver op de Hervormde graat waren^). Hoe boos de heer Cantzlaar
precies was, kan ik niet beoordelen, maar in 1896, 33 jaar later,
laat de voorzitter van de regenten, de heer A. van Stolk Jzn., wat
gepikeerd notuleren dat het hem leed doet dat de heer Cantzlaar
zijn 25-jarig huwelijksfeest geheim gehouden heeft, zodat hij niet
in staat is geweest hem te feliciteren^). De beide heren zijn dan al
34 jaar samen regent geweest. Naar de buitenwereld vormde men
gelukkig steeds één front. Zo ging er in datzelfde jaar 1863 een
brief op poten uit naar een zekere meneer Rookmaker te Haarlem
in wiens wasserij een servet verloren was geraakt. Hem wordt op-
gedragen bij al diegenen aan wie hij in dezelfde tijd servetten heeft
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