
kant Elieaser Platevoet en ouderling Symon de backer brachten
naar voren 'een sekere faute van een vrouwspersoon, een suster
der gemeynte, die noch in barensnoot noch daarna oijt heeft willen
bekennen dat se den vader wiste van 't kind, waarduer dat veel ver-
moedens gevallen is so op d'een so op d'ander. Doch also midde-
lertyt tusschen Platevoet ende den rectoor mitsgaders den outsten
soon van de rectoor (Enoch dus, of Henoch) sekere particuliere
ende private coutenantien hiervan zijn gehouden geweest op ver-
scheyden tyden van de denominatie ende kennisse des vaders,
heeft hem Elieasar bes waart hierin gevonden.' De classis, om ad-
vies gevraagd, vindt dat er foutief gehandeld is. 'Nadien het classis
aangaande het principale stuk van de mishandelinge (d.i. onjuiste
behandeling) geensins en weet watter in gedaen is by den kerken-
raat te Noortwyck, so verclaert het dat het niet en can hierin ijet
handelen. Voorts annopende des rectoors variërende redenen van
de kennisse ende geen kennisse te hebben des vaders, solange als
den classi geen vaste documenten (d.i. bewijzen) vandien gebleken
syn ende de kerckenraat van Noortwijck in den classem ingebracht
sal hebben de wettelicke ende ordentlicke handeling die sy metten
rectoor gehouden hebben, so en weten de gemeene dienaren daarin
niet met allen te advijseren, te meer dat se verstaan de saeke heel
doncker ende onseker te wesen. Houden oock geensins stichtelijk
te syn dat de kercken de occultis sullen oordelen. Is darom des
classis vriendelicke begeerte dat de kerkenraat hierin discretelick
sal willen handelen, ende dat sy sal arbeyden met christelicke be-
leeftheijt die te neder te zetten (d.i.: gerust te stellen en te apaise-
ren) die in deze faute zouden mogen syn geoffenseert'^). Van een
faute van een 'vrouwspersoon' tot de faute van ds. Platevoet cum
suis! Het geval zal mr. Pieter, als hij zich 'officii causa', uit
hoofde van zijn ambt, 's zondags met zijn discipelen onder het ge-
hoor van ds. Elieasar begaf, behoorlijk dwars hebben gezeten.

Even eerder, op 5 maart 1599, was op de classis de 'onder-
schoolmeester van den rectoor van Noortwijck' ter sprake geko-
men. Ds. Florentius Marci van Oegstgeest had desen Henricum
(onze latere leraar en conrector Hendrik Cranenburgh) 'op den
praedigstoel gelaaten' toen deze hem verklaarde 'wel vijf ofte 6
maal' in Langeveld en Voorschoten gepreekt te hebben, 'waarin
denselven Henricum zich gerechtigd achtte om hem (d.i. zich) in
't openbaer te exerceren gelijck andere daertho geauctorizeerde
studenten geatmitteert te wesen.' Het bleek nu dat Henricus 'mit
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