Gepasseerde Woensdag, nadat ik Cavalier in de Camisards, voor
de tweede maal, met een algemeen genoegen gespeelt had, ver-
zogten my de Commissarissen om eens bij hun Ed. te koomen;
een Heer, die my altoos zyn vriendschap en Protectie had toe-
gezegdt, had de goedheid om my dit Compliment te maken: --
Mijnheer Punt, Comm: hebben goed gevonden om uw tegen
aanstaande October te bedanken: -- deeze onverwagte ontmoe-
ting ontzette my, en deed my vragen om welke reeden sulks
geschiede? Waarop gem: repliceerde, omdat wy oordeelen dat
zulks met onze Oeconomie van het huishouden best overeen-
komt. Hierop vroeg ik of zulk een handelwyze met Fatsoenlijke
menschen, die met list en door groote belofte misleid, en uit
hun bestaan gelokt waaren, bestaanbaar, en voor God! en de
geheele waereld, ooit verantwoordelyk zoude zyn? Dat met een

ophaaling der schouderen en met stilzwygen beantwoord
wierd.41)

Nu is het Punt die een 'verlicht' universum bestrijdt met een 'oud’,
maar dat vanuit een andere sociale positie dan Boogaert. Subtiel
zijn economisch rendement benadrukkend, refereert hij aan de
informele morele verplichtingen van een clientela-relatie. De 'ont-
zetting' mobiliseerde zijn christelijke referentiekaders, die op deze
verlichting doodliepen. Punt moet, onmachtig de 'Heeren' te
bewegen, zijn agressie dus verleggen naar eigen niveau:

Dit verraad is ons zekerlyk door Corver, en de hoop, die wy het
brood hebben gegeven, toen zy van gebrek zouden moeten heb-
ben vergaan, gewisselyk berokkent.

Hij voegt toe: 'dog de Hartenkenner, die de bitterheid onzer vyan-
den beschout, zal te zyner tydt dit eens vergelden, en de boosheid,
Loon na werk verschaffen'. Punt kon zich gaan opladen om
mevrouw Molster-Van Thil symbolisch te bespatten.

Ook de aanvallers kwamen er niet af zonder krabben en beten.
Elzevier raakte direct na Punts ontslagbevestiging in december
1775 in conflict met zijn pairs. Als mijn eerder gegeven interpreta-
tie van dit conflict juist is, had hij zich, overmoedig, precies schul-
dig gemaakt aan wat hij Boogaert had verweten: vanwege begun-
stiging van een lager persoon, Corver, de rationaliteit van de orga-
nisatie opgegeven. Elzevier verzoende zich ook met de Heeren
alvorens stilletjes op te stappen. Corver, met wie een hachelijk
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