
me (en wederom een gedicht van Speenhoff: 'Voor Uw vier bene-
pen guldens / Krijgt Gij gauw tweeduizend pop. / Broekhuys, onze
'Gladste Vogel!'/ Zet héél Holland op z'n kop!!').'**) Ook concur-
rerende gokondernemingen startten snel een sneeuwbalspel. Maar
de advertenties van Broekhuijs beloofden meer dan waargemaakt
kon worden. Wat konden de kopers al niet winnen: een Indian
super Chief met Princess zijspanwagen, een Ford touringcar, een
Ibach salonvleugel of salon-ameublement. De kopers van sneeuw-
bal-loten zagen echter snel in dat ze bij de neus genomen waren
en deze vorm van loterij was maar een kort leven beschoren.

Hierna werd het stil rond Broekhuijs. Vanwege een loterij uit
1923 is hij nog eens veroordeeld tot vier maanden cel en naar aan-
leiding daarvan werd hij op 11 maart 1925 te Antwerpen gearres-
teerd. Na zijn detentie verhuisde hij naar Apeldoorn waar hij, vol-
komen onverwacht, op 9 maart 1926 overleed.

Broefc/iMi;5 de we/doener (Wer de 'HerinnenM^n win Broefefwt/s' door
Wz7/em H. Broek/? nz;sj
De brochure Herinneringen wzn Broefe/iuz/s, geschreven in de tijd dat
hij nog zaakwaarnemer was, kan worden beschouwd als een zelf-
rechtvaardiging en als een vorm van reclame voor zijn rechtskun-
dig adviesbureau. Zelf formuleert hij het als volgt: ' Door het
afdrukken van mijne Herinneringen heb ik willen trachten duide-
lijk te maken, dat iemand geleid door de stem van zijn hart en
gehoorzaam aan de stem van den plicht, tallooze malen kan han-
delen in strijd met de wet, zonder dat het geweten, - hoe nauwge-
zet het ook moge zijn, - daartegen protesteert.' Het beeld dat hij
van zichzelf oproept, is uiteraard geflatteerd.

De bundel bestaat uit acht verhalen en een slotbeschouwing, die
Broekhuijs' kijk op de wet en de samenleving aardig illustreren.

'Greta-
Greta is een dienstmeisje dat haar maagdelijkheid verliest als
gevolg van een romance met de jongeheer Leo. Het standsverschil
blijkt te groot voor een duurzame relatie en Greta krijgt uiteinde-
lijk haar congé. Greta, die zich hierna overgeeft aan een mondain
stadsleven, blijkt zelfs bij haar eigen ouders (op het platteland)
niet meer welkom te zijn en gaat ten einde raad naar Broekhuijs.
Deze praat met Greta's ouders, die vanwege een door de vader van

397


