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afb. |5. Bezoek van de Noorse koning Haakon VI aan
de Noocrse Zeemanskerk in 1954. Links op de foto zee-
manspastor Eivind Terjesen. Koning Haakon had ook
eerder de Zeemanskerk bezocht, in [923. Haakon VII
(1872-1957) was koning van Noorwegen van |905 tot
zijn overlijden in 1957, 85 jaar oud. Hij was oorspronke-
ljk een Deense prins, maar werd in 1905 door het
Noorse parlement gevraagd om koning van Noor-
wegen te worden. In dat jaar werd de unie met
Zweden beéindigd. In een referendum over de vraag of
Noorwegen een monarchie moest blijven of een repu-
bliek moest worden, stemde een meerderheid van de
bevolking voor de monarchie.

(GAR, geen nummer)

plex gespaard. Een snelle wederopbouw van
de leeszaal en pastorie werd mogelijk
gemaakt door de inzet van de Haagse kran-
tenuitgever Albert Willem Sijthoff (1883-
1951). Sijthoff was getrouwd met een Noorse
vrouw en was als vice-consul van Noor-
wegen nog de enige vertegenwoordiger van
Noorwegen in Nederland; de ambassadeur
en veel andere Noren waren vertrokken toen
de Duitsers Nederland binnenvielen. Sijthoff
wist door zijn contacten toestemming te krij-
gen voor de wederopbouw van de kerk en
slaagde er ook in om geschikte materialen te
verkrijgen. De detailtekeningen van het com-
plex in het archief van Gemeentewerken
waren in de brand van 1940 verdwenen,
maar de pastor had een plattegrond bewaard

in de brandkluis van de pastorie. De brand-
kluis bleek voor zijn taak berekend en de
Haagse architect ).C. van Dorsser (1880-
1958), door Sijthoff aangetrokken, kon op
basis van deze tekening beginnen aan de
reconstructie van de leeszaal en pastorie.
Sijthoff stond garant voor een lening om alle
kosten te dekken, die maar gedeeltelijk wer-
den vergoed door de verzekeraar; deze
lening werd na de oorlog terugbetaald. Op
15 november 1942 kon het gebouw weer in
gebruik genomen worden.*®

De Noorse Zeemanskerk staat ook vandaag
nog aan de Westzeedijk, aan de rand van Het
Park, tegenover het Erasmus Medisch Cen-
trum. De kerk is nog steeds in functie als een
zeemanskerk maar richt zich nu ook op de
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